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WOORDJE VAN DE VOORZITTER 
 

 

Vik Werrebroeck 

 
 

Al hangen er, wanneer ik dit schrijf, nog altijd bladeren aan de 

bomen, al hebben we nog geen echte vrieskou en winterweer 

gekregen, al moet Sinterklaas met of zonder Zwarte Piet (geef mij 

maar met) nog komen … toch wijst alles er weer op dat het einde 

van het jaar in zicht is en dat we al snel 2014 aan onze kalender 

moeten toevoegen. Tijd dus om terug te blikken en vooruit te 

kijken. 
 

Wat goed is, moet niet veranderen. Zo zit u nu in het derde 

tijdschriftnummer van het jaar te lezen, zo kende de paasten-

toonstelling met haar uitstekende catalogus weer een groot succes 

- het thema ‘De kerken van Wijnegem’ was een schot in de roos. 

We bezochten het kerkhof van Sint-Fredegandus in Deurne en 

Fort II in Wommelgem - de afwezigen hadden alweer ongelijk. 

Ondertussen werd er zoals vorig jaar hard gewerkt in het archief, 

waar onder andere de beeldbank duidelijk vorm krijgt. Alle mede-

werkers alweer erg bedankt! 

De Wijnegemse heemkring is duidelijk een bloeiende vereniging 

met momenteel zowat 215 leden, die graag hun lidgeld betalen om 

ons tijdschrift te ontvangen en om te kunnen deelnemen aan onze 

activiteiten. Tussen haakjes, dat lidgeld blijft nog altijd maar tien 

euro - voor ereleden vijfentwintig -, dus ook nu weer niet vergeten 

deze formaliteit snel te vervullen! 
 

En wat brengt 2014 ons? Eerste en terechte reactie: honderd jaar 

Groote Oorlog. Juist en niet juist. De herdenking van deze histo-

rische gebeurtenis kan men niet aan zich laten voorbijgaan, maar 

eigenlijk hebben we vier jaar de tijd om er aandacht aan te 

besteden. De heemkring zal er dus zeker niet over zwijgen en zal 

ook participeren aan mogelijke initiatieven van anderen.  
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Maar wat voor ons belangrijker is: in 2014 bestaat Heemkundige 

Kring Jan Vleminck vijftig jaar. Dit jubileum moeten we vieren! 

Inderdaad, in 1964 ontstond de heemkring in en uit de schoot van 

het Davidsfonds, dat toen een tentoonstelling over Wijnegem 

vroeger en nu organiseerde. Met onze paastentoonstelling zetten 

we dan ook, zoals een halve eeuw geleden, Wijnegem in de 

kijker: met foto’s van vroeger en nu en met allerhande kaarten zal 

onze gemeente letterlijk en figuurlijk in beeld worden gebracht. 

Een catalogus zal deze tentoonstelling opnieuw vereeuwigen. 

Alweer iets om naar uit te kijken! Daarnaast organiseren we een 

fotowedstrijd over Wijnegem, waaraan iedereen kan deelnemen 

gedurende heel het jaar. Meer informatie vindt u verder in dit en 

in volgend nummer.  
 

Maar vooraleer we enthousiast het jubileumjaar induiken, wil ik 

als voorzitter en in naam van het volledige bestuur aan alle leden 

en hun familie prettige feestdagen en een gezond en gelukkig 

2014 wensen. 
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JUUL DE BLIECK (1895-1960) EN  

DE ORNITHOLOGIE IN WIJNEGEM  
 

 

Leo Spaepen 

 

 

Het was oud-Wijnegemnaar Carlo Verbist, plastisch kunstenaar en 

in bijberoep zelf eminent vogelkenner, die een tijdje geleden onze 

aandacht vestigde op een enigszins vergeten figuur uit de recente 

Wijnegemse geschiedenis: natuurobservator, vogelopzetter en 

kroniekschrijver Juul De Blieck.  

 

Ervaringsdeskundige 
 

Juul De Blieck werd op 4 september 1895 geboren in Antwerpen. 

Hij woonde er in de Kerkstraat, tot hij in 1910 met zijn moeder 

naar Wijnegem verhuisde. Hij trouwde er in 1922 met Maria 

Mertens, schoonzuster van de bekende huisschilder Jos Plasmans, 

en kreeg met haar een dochter. Het gezin woonde op nummer 12 

van de Sint-Sebastiaansplaats, een hoekwoning die (ook toen al) 

begroeid was met een weelderig klimopgordijn waarin tientallen 

mussen verblijf hielden. 
 

Juul, een eerder onopvallende bediende bij de Belgische Lloyd en 

een man van weinig woorden, ontwikkelde na de Eerste 

Wereldoorlog een bijzondere passie voor vogels. Speciale studies 

had hij daar niet voor gedaan; zijn kennis was vooral de vrucht 

van veldwerk en veel ervaring: waarnemingen en onderzoek van 

dode vogels. Als geen ander was hij vertrouwd met de natuur in 

het Antwerpse en de Voorkempen. De Schijnvallei was zijn 

biotoop. Zijn liefde voor vogels bracht hem ertoe zich te 

verdiepen in de taxidermie, de kunst om dieren op te zetten. De 

voorkamer van zijn huis werd grotendeels in beslag genomen door 

een grote vitrinekast vol met opgezette vogels. In het prepareren, 
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dat hij in een achterkamertje deed, werd hij zo bekwaam dat 

mensen uit de verre omtrek met dode, dikwijls geschoten vogels 

naar hem kwamen om ze tegen betaling voor zichzelf te laten 

opzetten, soms ook om ze hem te geven of te verkopen.  
 

 
 

Trouwfoto van Juul De Blieck en Maria Mertens, 1922. 
 

“In zijn gang lagen soms vele tientallen dode vogels”, getuigt 

Benoit Luyckx, die er in zijn jeugd geregeld kwam. “Die moest 

hij dan snel zien te behandelen, want van diepvriezers was er in 

die tijd nog geen sprake. Stilaan kreeg hij een indrukwekkende 

collectie bij elkaar. Ook kon men hem, op zoek naar bijzondere 
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exemplaren, geregeld opmerken in de zogenaamde Criée,1 een 

zaal voor de openbare veiling van wild en gevogelte, tussen de 

Antwerpse Van Wesenbeke- en Van Schoonhovenstraat.” 

 

Een voorname klant 
 

Een man die een grote invloed uitoefende op De Bliecks interesse 

voor en kennis van de avifauna, was toenmalig burgemeester van 

Havre, met wie hij in 1922 in contact kwam. De Blieck was dus 

zeker niet de eerste Wijnegemnaar die vogels bestudeerde. Ridder 

Georges van Havre (1871-1934), bewoner van het kasteel Kijkuit, 

mag zelfs met recht en reden een der grondleggers van de 

wetenschappelijke ornithologie in ons land worden genoemd.  
 

Nog voor de eeuwwisseling was de jonge kasteelheer al begonnen 

met het minutieus kopiëren van allerlei teksten uit wetenschappe-

lijke publicaties die hij in handen kreeg. Zijn grote voorbeeld was 

Alphonse Dubois, conservator van het Natuurhistorisch Museum 

in Brussel en hoofdredacteur van het tijdschrift Science et Nature. 

In een zuinig handschrift schreef van Havre tussen 1893 en 1914 

ontelbare losse papiertjes, schriftjes en mapjes vol met wetens-

waardigheden over alle mogelijke inlandse vogelsoorten.  
 

In een zwart notitieboekje, eveneens bewaard in het familiear-

chief, hield hij vanaf 1901 ook statistieken bij van zijn vangsten. 

Behalve ratten, muizen en konijnen waren vooral mussen, vinken 

en fazanten het slachtoffer, en af en toe was er ook een leeuwerik, 

nachtegaal of kwikstaartje bij. De technieken die hij bij de vogel-

vangst hanteerde waren zeer divers: van kleine vallen, strikken, 

netten, manden en vogellijm tot het grotere werk: de zgn. ‘grande 

tenderie’ of de vangst met grote netten op de velden in Schoten en 

in Wijnegem. En dan was er natuurlijk ook nog de jacht, maar of 

hij daar ook persoonlijk aan deelnam is ons niet bekend. 

 
1 Veilingzaal. Het woord is afgeleid van het Fr. vente à la criée: verkoop (door 

roepen) per opbod; het Vlaamse roepzaal is een leenvertaling. De Antwerpse 

Criée werd later een markthal en is nu een warenhuis. 
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Het begrip ‘vogelbescherming’ stond rond 1900 nog niet in de 

woordenboeken. Er was sinds 1882 wel een jachtwet, maar die 

bepaalde niet veel meer dan dat er mocht worden gevangen of 

geschoten van begin oktober tot half november. Kort na de Eerste 

Wereldoorlog begonnen echter de eerste natuuractivisten van zich 

te doen spreken. In een ongedateerde lezing uit die tijd fulmi-

neerde van Havre tegen hun pogingen om, volgens hem op weinig 

wetenschappelijke gronden, de vogelvangst met grote netten te 

laten verbieden: 
 

Onze vijanden, die graag de tenderie helemaal zouden zien 

verdwijnen, maken ruimschoots gebruik van de pers om hun 

ideeën te propageren. Ze trachten bij het publiek alleen 

maar medelijden op te wekken voor het lot der vogels, met 

hun sentimentele artikels over ‘die onschuldige slachtoffers 

van een barbaars gebruik’ …(vert. ls) 
 

Dat een vogelliefhebber het opnam voor de vogelvangst kan nu 

misschien paradoxaal lijken, maar was het in het begin van vorige 

eeuw zeker niet. Het diep in de volkscultuur gewortelde gebruik 

werd immers door de goegemeente helemaal niet als een aanslag 

op de natuur gezien. De visvangst was dat toch ook niet? Als er 

van de meeste vogelsoorten ieder jaar meer dan genoeg bleven 

komen, wat was dan het probleem? Voor ornithologen als van 

Havre speelde ook nog een andere overweging: de vogelvangers 

waren de leveranciers van hun studiemateriaal en onmisbaar voor 

hun inventarisatiewerk.  

De burgemeester van Wijnegem (vanaf 1919) was overigens niet 

de eerste de beste. Als voorzitter van de Société ornithologique du 

centre de la Belgique (SOCB) en als bestuurder van de nationale 

koepelvereniging was hij een autoriteit in de sector. Toen in 1911 

Le Gerfaut2 het licht zag, het eerste wetenschappelijke tijdschrift 

voor ornithologie in België, werd hij samen met Charles Dupond 

 
2 De giervalk. Pas vanaf 1951 zou het tijdschrift, uitgegeven door het Natuurhis-

torisch Museum van Brussel, in beide landstalen verschijnen als Le Gerfaut-De 

Giervalk. 
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aangezocht als hoofdredacteur, wat hij zou blijven tot aan zijn 

dood in 1934. 
 

  
 

         Ridder Georges van Havre               Cover van het tijdschrift Le Gerfaut 
 

Zijn gezag bereikte in 1928 een hoogtepunt met de publicatie van 

zijn levenswerk, een 640 bladzijden tellende tweedelige inventaris 

van het inlandse vogelbestand: Les oiseaux de la faune belge. 

Relevé documenté des espèces sauvages observées en Belgique. 

Het zou voor tientallen jaren het referentiewerk bij uitstek blijven 

dat de meeste vogelliefhebbers, onder wie ook onze Juul De 

Blieck, altijd wel ergens bij de hand hadden. Zelfs nu nog wordt 

het geregeld geciteerd. In 1950, zestien jaar na de dood van de 

auteur, verscheen een herdruk met een supplement van Charles 

Dupond en J. Maes van het Instituut voor Natuurwetenschappen. 
 

In al die jaren was Georges van Havre er ook in geslaagd om voor 

zichzelf een zo goed als volledige collectie van inlandse vogels 

samen te stellen. In het register dat hij daarover vanaf 1903 

aanlegde, tellen we 231 titels - vele daarvan met talloze subtitels -, 
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met naast de naam van de vogel telkens plaats en datum van 

vangst of aankoop. Een aanzienlijk deel ervan werd waarschijnlijk 

door Juul De Blieck opgezet. Deze uiterst belangrijke collectie, 

waarvan nog zowat 2.000 vogels en eieren zijn bewaard, verbleef 

lange tijd in het kasteel in de Broekstraat, tot de erfgenamen ze 

overmaakte aan de Antwerpse Maatschappij voor Dierkunde. In 

1972 werd in de dierentuin de Zaal ridder Georges van Havre 

geopend, links voorbij de ingang. Helaas werd de verzameling 

enkele jaren geleden weer afgestoten. Enkele stukken gingen naar 

educatieve instellingen, maar het gros van de collectie bleef intact. 

Ze verhuisde naar een opslagplaats van Katoen Natie, waar ze nog 

altijd wacht op een bestemming en een huisvesting - waarom niet 

opnieuw in Wijnegem? - die haar grote waarde de gepaste eer 

zouden aandoen. 
 

 

Vliegende vogels en vliegende bommen 
 

Ridder Roger van Havre (1899-2001) erfde zijn belangstelling voor 

vogels ongetwijfeld van zijn vader, ook al diepte hij zijn kennis daar-

over lang niet zo grondig uit. In de jaren 1940 en ‘50 stuurde hij af en 

toe een kort stukje naar Le Gerfaut, waarin hij melding maakte van 

zijn waarnemingen in de omgeving van het kasteel aan de Broekstraat. 

In nummer 3 van jaargang 1945 lezen we bijvoorbeeld hoe de vogels 

reageerden op de vliegende bommen in de oorlogswinter van 1944-

’45: 

Ik heb vooral het effect van de bommen geobserveerd op de zwermen 

spreeuwen en bosduiven. In het begin van de bombardementen vlogen 

de vogels massaal weg bij elke ontploffing, en vele verlieten de streek. 

Na twee of drie maanden van bombardementen kwamen ze beetje bij 

beetje terug en vlogen ze slechts even op bij inslagen in de buurt. Ik 

merkte ook dat deze vogels de doortocht van de vliegende V1-bommen 

heel goed konden identificeren. Telkens als een tuig van dat type in de 

omgeving voorbijvloog, werden ze onrustig, want ze wisten dat er een 

ontploffing zou volgen. De passage van vliegtuigen liet hen echter 

onverschillig. De explosie van de V2’s overviel hen dan weer altijd 

onverwachts en bracht hen veel meer aan het schrikken. (vert. ls) 
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Pille versus De Blieck 
 

Ook Juul De Blieck stuurde geregeld berichtjes naar Le Gerfaut. 

Hij signaleerde de verschijning van opvallende soorten, hield de 

vogeltrek in de gaten of maakte seizoensoverzichten. 

In 1933 werd in Turnhout De Wielewaal opgericht, natuurvereni-

ging3 en gelijknamig tijdschrift. Priester Frans Segers was stichter 

en bezieler. Het blad, dat op dezelfde leest geschoeid was als zijn 

Franstalige tegenhanger Le Gerfaut, breidde op korte tijd zijn 

invloedssfeer over heel Vlaanderen uit en had rond 1950 al zowat 

2.000 abonnees. Tussen de redactieleden figureerde, zeker vanaf 

1943 en misschien al vroeger, de naam van een andere markante 

Wijnegemnaar: Marcel Pille. 
 

Deze geboren West-Vlaming (°Menen 1913, +Malle 2001) had 

zich tijdens het interbellum in Mechelen gevestigd, waar hij lid 

was van verscheidene natuurverenigingen en medestichter van de 

plaatselijke Wielewaal-afdeling. Hoewel hij geen pedagogisch 

diploma had, kon hij in 1938 als biologieleraar aan de slag in het 

pas opgerichte Xaveriuscollege te Borgerhout. Hij verhuisde met 

zijn gezin eerst naar Borsbeek en in 1943 naar Wijnegem, waar hij 

een landhuisje betrok in de Wommelgemsesteenweg, met een tuin 

die uitgaf op het bos van Mols. 
 

Het kon natuurlijk niet lang duren vooraleer hij hier kennismaakte 

met Juul De Blieck. Aanvankelijk schoten ze goed met elkaar op: 

Pille kon zich via De Blieck enkele opgezette vogels aanschaffen 

voor didactisch gebruik, en anderzijds maakte hij ook wat foto’s 

van diens werk. Want Marcel Pille was niet alleen een kénner van 

de dieren- en plantenwereld, hij was ook een uitstekend fotograaf. 

Hij beschikte over prima apparatuur en ontwikkelde en vergrootte 

zijn foto’s zelf. Nu is vogels fotograferen geen gemakkelijke klus. 

Een artikeltje in De Wielewaal van februari 1944 geeft ons een 

idee van zijn werkwijze.  

 
3 De Wielewaal zou in 2001 fuseren met de n.v. Natuurreservaten onder de 

nieuwe naam Natuurpunt. Die vereniging telt momenteel een kleine 9.000 leden. 
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In zijn tuin vond hij het nest van een spotvogel, schrijft hij, wat bij 

hem vooreerst een oorlogsherinnering opriep: 
 

 
 

Marcel Pille als leraar, 1955-‘56. De leefregel die hij zijn leerlingen voorhield 

luidde: ‘Al wat leeft en bloeit, ons altijd boeit’. 
 

En nu denk ik terug aan die mooie meimorgen in 1940 op het 

Lijsternest in Ingooigem. Bij onze terugtocht na de vlucht 

waren we daar even gaan rusten, en terwijl ik met Streuvels 

op een bank zit te praten, komt opeens zo een spotvogeltje in 

de buurt zingen. Ik profiteer van de gelegenheid en vraag: 

“Hoe heet dat vogeltje hier, meneer Lateur?” Streuvels kijkt 

even de boom in, luistert een ogenblikje en zegt dan: “Pietje 

Weverke”. Dat was nou toch te mooi om niet op te tekenen; 

alleen heb ik er spijt over dat ik geen verdere uitleg vroeg 

over die mooie volksnaam, die ik alleen nog maar daar ge-

hoord heb. Ik vermoed wel dat dit “weverke” zal terugslaan 

op de bouwtrant van de spotvogel, die zo graag draadjes en 

plukjes in zijn nest weeft … 
 

Hij liet het nest voorlopig ongemoeid, tot hij na enkele dagen de 

jongen groot genoeg achtte om een foto te wagen: 
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Bovenop een dubbele ladder kwam het toestel met de 

electrische sluiter, terwijl ik zelf met het drukknopje een 

tiental meter verder ging staan achter een seringstruik. Om 

het nest beter te belichten had ik eerst al een tak moeten 

wegsnijden uit de mik. Bij die preparaties bleven de jongen 

rustig zitten, terwijl beide oudjes onrustig rondwipten in de 

onmiddellijke buurt en alarmeerden met een eindeloze 

“tjetjetjetjet” dat wel iets weg had van de alarmroep van een 

ringmus. Na zowat een kwartiertje kwam een van de vogels 

voederen, maar het ging zo vlug dat ik heus geen kans kreeg 

om de sluiter te doen overgaan. Nu liet ik ze echter wat tot 

rust komen, en toen eindelijk een van de vogels in een goede 

houding zat en de uitwerpselen van de jongen oppikte om ze 

te verwijderen, drukte ik op het contactknopje. Een korte tik 

en het vogeltje was weg. Het resultaat ziet u hierbij. 
 

 Spotvogel in de tuin van M. Pille, 1943      
 

Was het misschien op aansporen van Marcel Pille dat ook Juul De 

Blieck vanaf 1944 voor De Wielewaal begon te schrijven? Zijn 

eerste, nog bescheiden artikeltje verscheen in hetzelfde nummer 

als het spotvogelverhaal van Pille. Naar aanleiding van het 

prepareren van een buizerd vertelt hij erin wat hij allemaal al heeft 

aangetroffen in de maag van deze roofvogels: muizen, mollen, 

kikkers en padden, hagedissen, rupsen, insecten, resten van egels 
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en nog wel een en ander. De buizerd eet alles wat hij maar te 

pakken kan krijgen, is zijn besluit: 
 

Een enkele maal heb ik zelfs een buizerd onder handen 

gehad, wiens krop gevuld was met een papachtige brij en die 

een eigenaardige geur verspreidde. Ik sneed de krop open en 

vond er tot pap geworden brood in, samen met overblijfsels 

van … de welriekende Brusselse kaas, die iedereen wel kent. 
 

Gedurende een jaar of twee maakten de Pille en De Blieck samen 

deel uit van de redactie. Laatstgenoemde had er blijkbaar zin in, 

want zijn bijdragen werden stilaan talrijker en langer, terwijl zijn 

naam steeds minder te vinden was in Le Gerfaut.  

De relatie tussen beide Wijnegemse natuurvrienden vertroebelde 

echter tegen het einde van de oorlog. De rechtlijnige Marcel Pille, 

die van z’n leven nog geen vlieg of mug zou hebben doodgemept, 

kon het maar moeilijk aanzien dat de rekkelijke Juul De Blieck 

almaar doorging met het opzetten van beschermde vogels, spijts 

een wetgeving die geleidelijk was verstrengd.4 In De Wielewaal 

van maart-april 1946 liet hij zijn ongenoegen blijken onder de 

titel: Vogels beschermd door de wet? Het lijdt weinig twijfel dat 

De Blieck, ook al werd zijn naam niet genoemd, zal begrepen 

hebben dat de beschuldigingen van zijn dorpsgenoot eigenlijk ook 

voor hém bedoeld waren: 
 

We hebben in ons land een wet die het verbiedt sommige 

vogels te doden of hun nesten te vernietigen. Maar helaas 

blijft het een wet … op papier! Het is treurig om zien hoe 

bitter weinig er in huis komt van die ‘bescherming’. Als ge u 

daarvan wilt overtuigen, ga dan maar een kijkje nemen bij 

 
4 In 1929 verscheen een eerste KB dat een reeks vogels beschermde die nuttig 

werden geacht voor de landbouw, vooral insecteneters. Hun aantal werd daarna 

geleidelijk uitgebreid. De Wielewaal van april en mei 1947 somde de soorten op 

die op dat ogenblik beschermd waren. Het ging om insecteneters (zwaluw, mees, 

nachtegaal, roodborstje, koekoek, specht, spotvogel, kwikstaart enz.), om nacht-

rovers (uil) en om watervogels (ooievaar, wilde zwaan, meeuw). De vogelvangst 

werd volledig verboden onder landbouwminister Tindemans in 1969. 
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een of andere opvuller. Alleen maar voor onze uilen, die 

eveneens op die lijst voorkomen, kan ik volgend treurig bilan 

opmaken, en dat enkel voor twee maandjes, nl. november en 

december 1944. Men bracht er eventjes 18 kerkuilen, 3 

ransuilen en 3 steenuilen binnen om te laten naturaliseren. 

Dergelijke feiten doen schrijnend aan! Bij de hernieuwde 

belangstelling van ons volk voor de vogels mogen wij, 

Wielewalers, niet dulden dat die verderfelijke opinie ingang 

zou vinden: dat om behoorlijk aan vogelstudie te doen, men 

vogels moet laten opzetten en zoo een private collectie moet 

aanleggen. Verzamelingen zijn alleen maar te verantwoor-

den voor musea, onderwijsgestichten of dergelijke. 
 

Het jaar daarop vinden we de naam Pille niet meer terug in de lijst 

van redacteurs van het blad. Wellicht wilde hij niet langer samen-

werken met een man die voor hem een mentaliteit van voor de 

Eerste Wereldoorlog belichaamde. Slechts heel sporadisch stuurde 

hij daarna nog een kleine bijdrage. 

 

Vogelpoëzie 
 

Of de ‘opvuller’ zich die verwijten erg heeft aangetrokken, weten 

we niet. Dat De Blieck een oogje dichtkneep wanneer hij kon ver-

moeden dat een vogel illegaal was gevangen of gedood, zal wel 

juist zijn. Maar was hij daarom meer commerçant dan natuur-

vriend? Wie de vele artikels leest die hij in de jaren 1940 en ‘50 in 

De Wielewaal publiceerde5, kan het moeilijk geloven. Dat hij een 

hart had voor de dieren, is immers duidelijk. Meer dan eens nam 

hij bijvoorbeeld een gewonde vogel in huis om hem te verzorgen: 
 

Buizerd en wespendief heb ik in gevangenschap gehad. De 

wespendief een achttal dagen. Hij at gaarne rauw vlees. Hij 

had een gebroken poot door in een klem gezeten te hebben; 

 
5 Enkele ervan kon men de jongste maanden al lezen in het tijdschrift Limonium 

van Natuurpunt Schijnvallei, waarin Fons Bresseleers een reeks publiceert met 

als titel Historiek in de Schijnvallei. 



 16 

de poot hing er nog met enige vezels aan, onmogelijk te 

genezen. Ik heb het hangende deel afgeknipt. Na een paar 

dagen wist hij zich met zijn halven poot te behelpen, en ik 

heb hem dan maar laten vliegen. 
 

       
 

Twee vervaarlijk uitziende roofvogels: de wespendief (links) en de buizerd. 
  

De buizerd heb ik veertien dagen gehouden. Deze vogel had 

een schot in de slagpen. Hij wilde in gevangenschap niet 

eten, en ik ben verplicht geweest hem alle dagen vlees in den 

bek te duwen, maar heb hem altijd eerst in een doek 

gewonden uit vrees voor zijne scherpe nagels. Als de vleugel 

genezen was heb ik hem laten vliegen, na hem geringd te 

hebben. Hij is een half jaar later in Schilde geschoten, en ik 

heb hem gekregen om op te zetten. Ik geloof dat hij zich zou 

hebben laten temmen, want de laatste dagen spartelde hij zo 

niet meer tegen en is hij zelfs een paar minuten op mijn arm 

blijven zitten, zonder tekens van vrees te geven.6 
 

De Blieck kon goed schrijven. Sommige van zijn stukjes zijn echt 

bijna literatuur. Zo liet hij bijvoorbeeld een vink in de ik-persoon 

over zijn belevenissen vertellen.7 En kan men zonder stille bewon-

dering of zelfs ontroering de romantische ode aan de nachtegaal 

lezen die hij in het nummer van maart-april 1946 liet opnemen? 

Twee fragmentjes daaruit: 
 

6 De Wielewaal, december 1947, blz. 285. 
7 De Wielewaal, juli-augustus 1944, blz. 114-117. 
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Hebt gij, natuurminnaar, nog nooit in vervoering geluisterd 

wanneer Philomeel de nachtegaal de eerste tonen van zijn 

liefdeslied aanheft? De trillers en de slagers rollen een voor 

een onder het zacht lispelende lover door, galmen en weer-

galmen; nu stijgen ze in volle ontboezeming hemelwaarts, 

om daarna stille te verzinken. Hebt gij nog nooit mijmerend 

vertoefd aan den zoom van het bos, bij een zoelen meiavond? 

Het zilveren maanlicht dringt speels tussen het lover, terwijl 

een zacht zuidenwindje fluisterend over verborgen dingen 

spreekt, alles is rustig, alles is kalm … Plots een triller, als 

helder water klaterend in de vlietende beek, immer scheller 

en scheller… plotse stilte. Een roller, waarvan de weergalm 

terugkaatst tegen de stammen der bomen. Een gefluister van 

mijmerende verzuchtingen en verlangens, een opborrelend 

gejuich uit volle borst uitgestoten, een deinende loktoon tot 

de geliefde daar nevens hem op het nestje; plotse stilte – 

terwijl in de verte een soortgenoot het antwoord geeft … 

Als ge dit gehoord hebt, dan hebt ge het lied gehoord van 

den Koning onzer zangers. Ongeëvenaarde en onovertroffen 

harpenaar, ik groet u, gij zijt een der juwelen der schepping. 
 

Maar net zoals daarstraks bij Pille het geval was, steekt ook bij De 

Blieck een zuurzoete herinnering aan mei 1940 de kop op: 
 

En toch kan uw overheerlijk lied tragisch klinken. Terwijl gij 

zingt van liefde en geluk, van hoop en verlangen, kan nevens 

u de stoet der menselijke ellende voorbijgaan. In die ramp-

zalige meimaand, die over ons land voor de tweede maal den 

gesel van een wreedaardigen oorlog bracht, in een der 

schoonste lentemaanden die wij hier ooit hebben medege-

maakt en terwijl ten allen kanten in de zoele avondlucht het 

schallend lied der nachtegalen weerklonk, wat al ellende 

trok er niet langs de wegen? Nooit zal ik die schrijnende 

tegenstelling vergeten. Op de banen een door paniek opge-

jaagde bevolking, die heil en redding zocht in een overhaaste 

vlucht; in de lucht het gebrom van dood aanbrengende 
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menselijke monstervogels. Daarnaast, verborgen in het lover 

van bossen en parken, de nachtegalen die hun schoonste 

liederen lieten weergalmen. Toch heb ik in die bange 

nachten nog naar u geluisterd, o geliefde zanger, want uw 

gezang deed mij hopen tegen alle hoop in. 
 

 
 

Het gezin De Blieck in 1936, bij de plechtige communie van dochter Madeleine. 

 

Help! Help! 
 

Klinkt zulk proza misschien te pathetisch in uw nuchtere oren, 

lezer? Te weinig ‘wetenschappelijk’ misschien? Weet dan dat De 

Blieck ook tientallen zakelijke analyses heeft gepubliceerd - waar-

van de wetenschappelijke accuraatheid weliswaar soms in twijfel 

werd getrokken8 - over aspecten als de zwempoten van de vogels, 

het oriënteringsvermogen van de uil, de veranderingen die zich 

voordoen tijdens de paartijd, enz. Maar toch. Naar ons gevoel is 

hij op zijn best wanneer hij in de natuur het bijna menselijke 
 

8 Zo stelt hij in maart 1950 dat vogels goed en lang kunnen vliegen omdat hun 

ingebouwde luchtzakjes op grote hoogte het effect zouden hebben van een lucht-

ballon. Die theorie wordt in een volgend nummer door twee wetenschappers van 

tafel geveegd: de luchtzakken zouden wél de longen beter doen ventileren. 
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gedrag van sommige vogels observeert. Zoals in het stukje over 

een jonge koekoek, verschenen in oktober 1947: 
 

Enige jaren geleden heb ik gedurende drie weken een jonge 

koekoek in huis gehad. Ik voedde hem met rupsen van de 

doornhaag en met in stukjes gesneden slakken. Hij groeide 

redelijk goed en vlug. Op een morgen heb ik hem laten vlie-

gen aan den rand van een schaarbos. Hij vloog aanstonds, 

nogal sukkelend, naar den ondersten tak van een jongen 

beuk, zette zich neer en begon klagelijk “tjelk, tjelk” te 

roepen. Ik bleef hem een wijl gadeslaan, en tot mijn niet 

geringe verwondering zag ik een pimpelmeesje komen aan-

vliegen met een rups in den bek en die in den schreeuwer zijn 

gapenden mond stoppen. Hij slikte de rups gretig binnen en 

zijn geschreeuw om eten weerklonk opnieuw. Ik wachtte, 

echter niet lang of daar verscheen een roodborstje. Het keek 

op roodborstjesmanier met zijn grote oogjes rond, bemerkte 

den schreeuwer en stopte hem ook iets in den bek, ik weet 

niet wat. Daarop is de schreeuwer een weinig verder 

gevlogen en ben ik weggegaan. Zodus het schijnt me toe dat 

de kleine zangvogels niet bestand zijn tegen het klagend 

geroep om voedsel van een jongen koekoek. Zo zullen jonge 

koekoeken, die nogal rap genoodzaakt zijn het pleegnestje te 

verlaten, niet van honger omkomen, want zelf hun voedsel 

zoeken, daar zijn ze nog niet bekwaam voor. 
 

Een fijne anekdote over een interventie aan het fort van Wijnegem 

lezen we ook in het nummer van aug.-sept. 1953: 
 

Sinksen 1953, snikheet. Algemene uittocht van de stedelingen 

naar de bossen om wat verfrissing en koelte, die ze natuurlijk 

in de gloeiend hete mastbossen niet vinden. Maar het is nu 

eenmaal mode een fris huis te verlaten om in de bossen te 

gaan puffen van de hitte en hier en daar door baldadigheid 

brand te stichten. Daar ik noodgedwongen naar Deurne 

moet rijden, ontwaar ik aan de laatste bocht van Fort I een 

grasbrand aan de kant van de gracht langsheen de tramlijn, 
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waarschijnlijk veroorzaakt door iemand die een brandende 

sigaret uit de tram heeft gegooid. Daar er voor mij niets 

akeligers bestaat dan zwartgebrande grond, stop ik om het 

vuur te doven. Gelukkig vind ik een redelijk groot stuk 

balatum, een goed blusapparaat. Wanneer ik op de brand af 

ga, komen tot mijn verwondering twee bruine grasmusjes me 

luid schreeuwend tegemoet gevlogen. Ze blijven immer 

noodkreten slakend rond mij fladderen, als om hulp in te 

roepen. Wanneer ik het vuur aan het uitslaan ben en dus 

geweldige zwaaiende bewegingen moet uitvoeren met het 

stuk balatum, wijken ze niet en blijven ze schreeuwend rond 

mij vliegen. Na korte tijd ben ik de vlammen meester en trap 

ik de laatste vonkende sporen van het vuur uit. De vogeltjes 

vliegen weg; één ervan verdwijnt in een braamstruik in de 

gracht. Aldus is het eigenaardige geval opgelost: het koppel 

grasmusjes had daar zijn nestje, dat op het punt stond 

verbrand te worden door het stilaan voortkruipende vuur. In 

hun angst voor het behoud van hun kroost hebben de vogel-

tjes hun aangeboren schuwheid afgelegd. Toen ze iemand 

zagen naderen, hebben ze op hun manier hulp gevraagd, die 

ik het geluk had hun te kunnen bieden … 
 

 
  

In hetzelfde nummer kondigde de redactie aan dat Juul De Blieck 

een panorama met fazanten zou installeren op een tentoonstelling 

in de dierentuin, ter gelegenheid van de twintigste verjaardag van 

De Wielewaal in september 1953.  



 21 

 

Twee vogelminnende dokters 
 

Voor De Wielewaal van februari 1949 schreef 

Juul De Blieck een in memoriam voor ‘mijn 

vriend’ dokter Georges Durlet (°1873, foto), 

die in december ‘48 in Wijnegem overleed. Hij 

had in juni 1939 vanuit Antwerpen zijn intrek 

genomen in het Weilandshof, waar voordien 

het gezin Van de Perre had gewoond. Georges 

Durlet, zoon van de architect Victor Durlet en 

neef van pianist-componist Emmanuel Durlet, 

was chirurg in twee Antwerpse ziekenhuizen. 

In de Balkanoorlog (1912-’13) voerde hij als 

eerste met succes huidtransplantaties uit; in de Eerste Wereldoorlog 

werkte hij voor het Belgische leger. Hij bezat een collectie van ruim 

300 opgezette vogels, inlandse maar ook enkele uit Congo en Brazilië. 

Volgens Ch. Dupond (Le Gerfaut,1947 nr.1) was het één van de vier 

belangrijke verzamelingen van Wijnegem, naast die van De Blieck, 

van Havre en de Normaalschool. Twee derde van zijn collectie werd 

echter vernield door V-bommen, die het huis fel beschadigden en de 

dokter ernstig verwondden. Zijn vrouw was al in 1942 overleden. Met 

de woorden De laatste jaren van zijn leven heb ik het geluk gehad van 

tijd tot tijd een lichtstraal te hebben doen doordringen in zijn 

opgekropt gemoed, verwees De Blieck naar het opzetwerk dat hij voor 

hem had gedaan. Na de dood van de dokter schonk de familie al zijn 

medische instrumenten aan de gemeente Wijnegem.  

Tegenover de Hippoliet Meeùsstraat woonde sinds februari 1937 ook 

de uit O.-L.-V.-Waver afkomstige dokter Jozef Cornelis (°1907). Hij 

was lid van de toenmalige (oude) heemkring en was ook bevriend met 

Jozef Wangen, met wie hij zijn interesse voor vogels deelde. Als taxi-

dermist had hij voor zichzelf een beperkte verzameling opgebouwd, 

maar hij was minder beklant dan zijn ‘concurrent’ De Blieck, die naar 

zijn oordeel nochtans heel wat fouten maakte bij zijn werk. Wellicht 

heeft Jozef Cornelis ook bijgedragen aan de verzameling-Durlet. In de 

oorlog was hij echter politiek ‘fout’. Na een korte gevangenschap 

verhuisde hij in mei 1945 met zijn gezin naar Antwerpen. 
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Een vroegtijdige en ellendige dood 
 

Het laatste artikeltje dat Juul De Blieck schreef, handelde over een 

jan-van-gent en verscheen in De Wielewaal van maart 1959: 
 

Op 11 januari ’59 bracht men mij van Halle-Zandhoven een 

prachtige volwassen Jan van Gent, mannelijk eksemplaar, 

die gevangen was in de hof achter het huis van de brenger. 

De vogel was ten einde krachten, met het achterlijf, de 

vleugelpunten en de staart gans besmeurd door die verwens-

te stookolie, die al voor honderdduizenden watervogels de 

oorzaak van een vroegtijdige en ellendige dood is geweest. 

Er had een paar dagen te voren een storm gewoed, die deze 

vogel waarschijnlijk uit zijn richting zal geslagen hebben. 

Daar hij door de olie een groot deel van zijn vliegvermogen 

had ingeboet, zal het hem aan kracht ontbroken hebben om 

de verre terugtocht aan te vatten en heeft hij zich van 

uitputting op de grond neergelaten. 

De Jan van Gent is toch waarlijk een prachtige vogel. Alleen 

reeds de uitdrukking van zijn kop is bezienswaard, door de 

felle, nijdige blik die in zijn bleekgele ogen ligt en die hij 

stout en vrank naar voren richt. Zijn krachtige, vlijmscherpe 

bek dwingt eerbied af, want opgepast wanneer hij toeschiet: 

de kanten van de bek zijn zo scherp dat men er gemakkelijk 

papier kan op snijden, en de punt steekt als een lans. 
 

Een vroegtijdige en ellendige dood viel helaas ook de auteur van 

het stukje ten deel. Niet lang nadat hij dit had geschreven, werd 

hij ziek. De kanker die zich in hem had genesteld, werd volgens 

de familie waarschijnlijk veroorzaakt door het vergif waarmee hij 

werkte bij het prepareren van zijn vogels. De zeep, die diende om 

aantasting door allerlei insecten en micro-organismen tegen te 

gaan, vermengde hij met arsenicum. Ook het voor conservering 

veelgebruikte formol is een allerminst onschuldig goedje. Maar in 

die tijd werd met zulke producten dikwijls nog erg nonchalant 

omgesprongen … 
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Juul De Blieck overleed in Wijnegem op 8 februari 1960, amper 

64 jaar oud. Zijn vogelcollectie bleef nog zowat vijftien jaar staan 

in de woning aan de Sint-Sebastiaansplaats, tot ook zijn weduwe 

stierf. Toen besloten de erfgenamen alles op te ruimen. Notaris 

Michielsens leidde de openbare verkoop. Het grootste deel van de 

verzameling werd, naar we vernemen, toegewezen aan het 

gemeentemuseum van Weert (Nederland). Navraag bij de huidige 

conservator leert echter dat deze instelling de collectie op haar 

beurt enkele jaren geleden heeft doorgeschoven naar het grote 

Nationaal Natuurhistorisch Museum van Nederland in Leiden, het 

zgn. Naturalis. 
 

 
 

Een groot deel van de collectie-De Blieck is momenteel nog te bewonderen in 

het prestigieuze Nederlandse Natuurhistorisch Museum ‘Naturalis’ in Leiden. 
 

Gelukkig hoeven we nog niet naar het buitenland te gaan om De 

Bliecks geschriften te lezen. Want meer dan in zijn opzetwerk ligt 

wellicht dáár zijn grote verdienste. Zelfs al zijn ze misschien niet 

altijd honderd procent correct, met zijn prachtige artikels heeft hij 

ons een indrukwekkende immateriële erfenis nagelaten. Wie zich 
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eenmaal heeft verdiept in zijn waarnemingen en beschouwingen, 

kan immers nooit meer met een onverschillige blik naar vogels 

kijken. 

 

Post scriptum 
 

Toen Juul De Blieck op het einde van de jaren 50 ziek werd en 

stopte met werken, gingen Wijnegemnaars die hun kast of sier-

schouw nog wilden tooien met een opgezette vogel, elders hun 

gram zoeken. Ze gingen aankloppen bij de familie Wangen, die 

even ten westen van het gemeentehuis woonde. Want was het niet 

bekend dat ook die familie zich veel met vogels bezighield?  
 

Inderdaad, vader Jozef Wangen (1909-1970) was al rond de 

Tweede Wereldoorlog druk in de weer met zijn liefhebberij, zelfs 

zo druk dat de klanten van zijn schrijnwerkerij naar verluidt soms 

wat geduld moesten hebben. Vaak trok hij met zijn vriend Marcel 

Pille op pad, zowel in Wijnegem als bijvoorbeeld in de Ardennen, 

en af en toe signaleerde hij zijn observaties aan Le Gerfaut/De 

Giervalk. Hij nam ook deel aan het grote ringwerkproject, dat in 

1927 was gestart door de al genoemde Charles Dupond - met de 

medewerking met Georges van Havre - en was in 1950 één van de 

95 nationaal erkende waarnemers.9 
 

Geleidelijk betrok hij ook zijn zonen bij dat veldwerk, vooral dan 

Corneel en Jozef jr., die in 1964 allebei tot de stichtende leden van 

heemkring Jan Vleminck zouden behoren. “Wij volgden cursus en 

legden examens af bij professor René Verheyen van het Instituut 

voor Natuurwetenschappen in Brussel”, herinnert Jef zich. “Zo 

kregen we vrije toegang tot alle Wijnegemse kasteeldomeinen, 

ook dat van meneer Mols, die nochtans geen gemakkelijke was. 

We vingen er vogels om ze te ringen en gaven ze daarna weer de 

vrijheid.” 

Voor de heemkring organiseerden beide broers in 1967, met de 

medewerking van De Wielewaal, een vogeltentoonstelling in de 

 
9 Zie Le Gerfaut/De Giervalk, 1951-I, p. 14-43. 
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Kelder van het Kultureel Centrum. Het werd een van de eerste 

tentoonstellingen van onze kring. Ze draaiden ook een 8 mm-film 

over de avifauna in de Schijnvallei en in enkele natuurdomeinen 

van de omgeving. 
 

Maar het was een andere zoon, Emmanuel, die zich op het einde 

van de jaren 50 begon toe te leggen op het opzetten van vogels. 

Om het vak te leren ging hij te rade bij dokter Cornelis, die toen in 

de stad op de Italiëlei woonde. Zo kon hij nog tientallen Wijne-

gemnaars voorthelpen, en zo kreeg de familie Wangen in de loop 

van de jaren 1960 op haar beurt een respectabele collectie van 

honderden vogels bij elkaar. Na Emmanuel zette zijn broer Benno 

- de jongste van de tien kinderen, ondertussen ook al overleden -, 

het werk nog even voort. Bij de dood van moeder Wangen in 

1978 werd alles echter verdeeld en verspreid. 
 

En zo zijn we aan het einde gekomen van dit beknopte overzicht. 

Zou er nu nog iemand durven beweren dat Wijnegem in de 

geschiedenis van de Belgische ornithologie geen rol van betekenis 

heeft gespeeld? 
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DE VLEMINCXHOEVE 

IN ONZE-LIEVE-VROUW-WAVER 
 

 

François van der Jeught 

 

 

Vooraf 
 

Bij het ontsluiten van de protocollen van de Mechelse notaris Jan 

Harlinghen, bewaard op het Mechelse stadsarchief, doken akten 

op uit de periode 1606-1621 over een Vlemincxhoeve in Onze-

Lieve-Vrouw-Waver (tussen Mechelen en Lier).  

Uit de attestatie die Agnes Schetz de Grobbendonck op 14 mei 

1616 aflegde voor deze notaris, blijkt dat de Vlemincxhoeve in de 

zestiende eeuw in het bezit was van Jan Vleminck, zoon van Jan 

Vleminck de oude en heer van Wijnegem, en van Isabella Schetz, 

dochter van Erasmus Schetz.  

Jan Vleminck de oude (†1527) had samen met Erasmus Schetz 

(ca. 1476-1550), heer van Grobbendonk, en Arnold Proenen een 

handelscompagnie gesticht, waarmee zij fortuinen verwierven o.a. 

met de aluinhandel en de winning van zinkerts in Kelmis, nu La 

Calamine genoemd. 
 

Agnes Schetz de Grobbendonck (ca. 1545- ca. 1620) woonde in 

Mechelen. Zij had de Vlemincxhoeve in Onze-Lieve-Vrouw-

Waver geërfd van haar oom en tante: Jan Vleminck, zoon van Jan 

Vleminck de oude, en Isabella Schetz. Agnes was een dochter van 

Gaspar Schetz (1513-1580), heer van Grobbendonk, uit zijn eerste 

huwelijk met Margareta van der Bruggen. Hij was een zoon van 

Erasmus. Gaspar Schetz was een zeer kapitaalkrachtig Antwerps 

handelaar en bankier. Hij was ook in de politiek actief. In 1564 

werd hij benoemd tot tresorier-generaal van de Nederlanden. Zijn 

andere dochter uit zijn eerste huwelijk - Isabella Schetz - zou 

huwen met Jan Vleminck Sebastiaanszoon, heer van Wijnegem. 
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Wanneer of hoe Jan Vleminck, de oom van Agnes Schetz, de 

hoeve had verworven, vernemen we niet, evenmin waar precies in 

Onze-Lieve-Vrouw-Waver ze gelegen was. Wellicht liet hij - of 

was het zijn vader Jan Vleminck de oude? - de hoeve bouwen, 

waardoor ze zijn naam droeg. De hoeve bleef tot in de 17de eeuw 

in familiebezit, zoals blijkt uit de akten van de Mechelse notaris 

Jan Harlinghen. 
 

Het gegeven dat de Vlemincxhoeve in Onze-Lieve-Vrouw-Waver 

ooit bezit is geweest van de toenmalige familie Vleminck en hun 

erfgenamen, was voor zover we konden nagaan onbekend in de 

literatuur.  

 

De eigenaars van de Vlemincxhoeve in de 16de-17de eeuw 
 

In zijn Toponymie van Onze-Lieve-Vrouw-Waver (2007) noteerde 

Maurice Van de Putte dat omstreeks 1583 de schepenen van 

Onze-Lieve-Vrouw-Waver in een kohier de Vlemincxshoeve 

hadden toegeschreven aan ene juffrouw Agneta Schetz, omdat ze 

niet zeker waren wie de eigenaar was. In de genealogie van de 

familie Schetz komt op het einde van de zestiende eeuw geen 

Agneta Schetz voor; zeer waarschijnlijk ging het dus om Agnes 

Schetz de Grobbendonck. Dit sluit overigens aan bij het gegeven 

dat zij op 14 mei 1616 voor de notaris Harlinghen had verklaard 

dat ongeveer dertig jaar voordien geduijrende deese voorleden 

troublen - dus tijdens de godsdienstoorlogen rond 1585 - alle 

documenten waren verloren gegaan die betrekking hadden op haar 

hoeve. Zij bevestigde dat enkele percelen ervan nog belast waren 

met verschillende renten, namelijk een bos en land, van ongeveer 

twee bunder, gelegen aan het eigendom van Bouwen de Cock en 

aan de straat. Over welke straat het ging in Onze-Lieve-Vrouw-

Waver vernemen we niet uit haar verklaring. Maurice Van de 

Putte noteerde nog in zijn Toponymie dat de Vleminckshoeve 

omstreeks 1583 omtrent de houtameren lag, maar zonder verdere 

situering. 
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Agnes Schetz de Grobbendonck verklaarde nog op 14 mei 1616 

dat zij de hoeve had geërfd van haar oom Jan Vleminck, die in 

1547 gehuwd was met Isabella Schetz. Zij waren in Lier gaan 

wonen. Zij gebruikten het goed Ter Borcht in Wijnegem, dat zijn 

vader Jan Vleminck de oude had nagelaten, als buitenverblijf. Jan 

Vleminck overleed kinderloos. Zijn weduwe zou hertrouwen met 

Guillaume de Merode. 
 

Omstreeks 1600 verpachtte Agnes Schetz de Grobbendonck de 

Vlemincxhoeve aan Jannen Vervloet en zijn echtgenote Marie van 

Dievelt, want in 1606 hernieuwde zij deze verpachting voor een 

termijn van 9 jaar. Agnes Schetz de Grobbendonck was gehuwd 

met Robert de Bernemicourt, baanderheer van Liefvelt en Otte-

lant, groot-baljuw van Lens-en-Artois, burggraaf van Thieuloge. 

Vandaar dat zij vrouwe van Ottelande werd genoemd, nu Ottoland 

in Zuid-Holland. 

Agnes liet bij haar testament van 

12 september 1618 haar eigendom-

men na aan de kinderen van haar 

dochter Florence de Bernemicourt 

(1575-1621), die gehuwd was met 

Pierre de Haudion, heer van 

Guiberchies. Eén van die kinderen 

was Nicolas de Haudion (ca. 1596-

1649,  afbeelding hiernaast), die in 

1618 kanunnik werd van de Sint-

Baafskerk in Gent. Hij erfde de 

Vlemincxhoeve in O.-L.-Vrouw-

Waver. Nicolas was de broer van 

Lancelot de Haudion, in 1621 heer van Wijnegem; diens zoon 

Charles zou in 1698 de eerste graaf worden van het graafschap 

Wijnegem. 
 

Op 11 november 1620 verlengde kanunnik Nicolas de Haudion de 

pacht van de hoeve aan Jannen Vervloet en zijn echtgenote Marie 

van Dievelt voor een termijn van acht jaar. Op 3 december van dat 



 29 

jaar kreeg Marie van Dievelt de pachtvoorwaarden voorgelezen, 

die zij voor akkoord ondertekende met een kruisje. 

Nicolas de Haudion werd op 26 januari 1642 tot bisschop van 

Brugge gewijd. Hij overleed in 1649. Aan wie hij de hoeve naliet 

is (voorlopig) onbekend. 
 

 
 

Fragment uit de Kabinetskaart van graaf de Ferraris met centraal de deels 

omgrachte Bisschopshoeve - voorheen Vlemincxhoeve – aan de weg tussen de 

Gebrandenhoff en de Falckenhoff. De naam Bisschops hoff (rechts) werd hier 

verkeerdelijk gebruikt voor de Duyvelstraethoeve, zoals die vermeld staat op de 

Popp-kaart.  

 

Noch de Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden, onder 

leiding van graaf de Ferraris opgesteld in 1771-78, noch de Popp-

kaart van ca. 1850 vermelden de Vlemincxhoeve in Onze-Lieve-

Vrouw-Waver. Zij vermelden wel een Bisschopshoeve! Dat was 

een kasteelhoeve met een brede watergracht, die tot in 1959 heeft 
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bestaan en gelegen was op het Heiken nabij de huidige Rozenlaan. 

Het is heel plausibel dat het hier om de Vlemincxhoeve ging, die 

een nieuwe naam had gekregen dankzij haar toenmalige eigenaar, 

de bisschop van Brugge. Op de Kabinetskaart werd ten onrechte 

de naam Bisschopshoeve geschreven naast enkele gebouwen die 

op ca. 1 kilometer van de kasteelhoeve lagen.  
 

 
 

Fragment uit de Popp-kaart (ca. 1850). Het zwarte vierkantje is de Biscopshoef. 

 

Besluit 
 

Met behulp van notarisakten in het Mechelse stadsarchief konden 

de eigenaars van de Vlemincxhoeve in Onze-Lieve-Vrouw-Waver 

in de zestiende en zeventiende eeuw worden geïdentificeerd. De 

hoeve bleek toen eigendom te zijn van de familie Vleminck, heren 

van Wijnegem, en van hun erfgenamen, onder wie Nicolas de 

Haudion, bisschop van Brugge. De benaming van de kasteelhoeve 

veranderde in Bisschopshoeve. Ze bestond nog in 1959 aan de 

huidige Rozenlaan in Onze-Lieve-Vrouw-Waver. 

Zo wordt een nieuw puzzelstukje toegevoegd aan de boeiende 

geschiedenis van de familie Vleminck, heren van Wijnegem, en 

hun erfgenamen. 
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DE DAGBOEKEN VAN JAN AVONTS: 

DE CHIRO 
 

 

Leo Spaepen 
 

 

De geschiedenis van de Wijnegemse Chiro hoeft niet meer in het 

lang en het breed verteld te worden. In 2003 gaf de heemkring als 

tentoonstellingscatalogus al een brochure uit onder de titel Hoog 

waait de vlag. Wijnegemse jeugdbewegingen in de twintigste 

eeuw. Daarin kwam ook de Chiro uitgebreid aan bod.1 Het moge 

volstaan eraan te herinneren dat de jongenschiro is voortgekomen 

uit het patronaat, dat zijn naam in 1934 veranderde in Chiro. In 

Wijnegem gebeurde die overschakeling pas na de oorlog, in 1944 

of 1945.2 De eerste groepsleider was Hubert Heens. In 1946 nam 

Louis Pauwels het roer van hem over en vanaf 1950 was het de 

beurt aan Albert Schijvens. In die tijd huisden burchtknapen (9-11 

j.) en knapen (11-14 j.) in twee ruime lokalen boven de parochiale 

bibliotheek achter zaal Familia, met ingang langs de Wommel-

gemsesteenweg. Buiten op het speelterrein hadden de kerels (14-

16 j.) bovendien in de jaren 1950-’51 een eigen lokaal gebouwd. 
 

Toen Jan Avonts op 1 september 1953 als onderpastoor in Wijne-

gem arriveerde, nam hij, zoals de traditie het voorschreef, de 

parochiale jeugdbewegingen - de jongens wel te verstaan - onder 

zijn hoede, in de praktijk vooral de Chiro. Die hoede mag men 

nogal letterlijk opvatten, want hoe groot de invloed was die de 

Kerk op ‘haar’ jeugd uitoefende, kan men zich nu nog nauwelijks 

voorstellen. De Chiro was niet alleen omnipresent in mis en lof, 

 
1 De bijdrage over de Chiro, op blz. 39-55 van die catalogus opgenomen onder 

de titel Spelend opvoeden, werd samengesteld op basis van teksten van Ronny 

Frederickx, Marja Meeusen, Albert Vandenbulcke en Liesbeth Verstrepen. 
2 Op de meisjeschiro was het dan nog tien jaar wachten. Ze ontsproot in 1954 uit 

de kajotsterswerking. 
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ze stapte ook mee in processies en trok op bedevaart, en zelfs spel 

en zang stonden grotendeels in het teken van de godsdienst-

beleving. De trouw aan Christus-Koning was een centraal thema 

in de jaarwerking en Onze-Lieve-Vrouw droeg, beladen met 

middeleeuwse riddersymboliek, de eretitel van ‘burchtgravinne’. 

De proost was de spil van de beweging. Hij verzorgde het gebed 

en het geestelijk woordje bij formaties en op vergaderingen, hij 

fungeerde geregeld als voorzitter van de leidersvergaderingen, hij 

was de inspirator en vertrouwensman van de leiders en behoedde 

hen voor de slechte invloed van ‘het meisje’, hij beheerde de kas 

en was verantwoordelijk voor de verzekering … Kortom, de 

proost superviseerde alles, hij had alle touwtjes in handen. Het 

verbaast dus niet dat hij, vanaf mei 1954, zichzelf in zijn dagboek 

‘de bestuurder’ noemt. 
 

De notities van ‘bestuurder’ Avonts over de Chiro zijn een stuk 

uitvoeriger en gedetailleerder dan die over de vakschool of over 

het Sint-Ceciliakoor: drie blaadjes A5 in een gedrongen hand-

schrift voor de periode van 5 september 1953 tot 3 mei 1954, zes 

getikte kwarto’s voor de periode van 6 mei 1954 tot 28 oktober 

1956. Alleen al de kwantiteit van dit materiaal maakt duidelijk dat 

de onderpastoor aan zijn taak als proost meer deugd heeft beleefd 

dan aan zijn opdrachten als leraar of als dirigent. En ook al is niet 

alles wat hij optekent even boeiend, de som van zijn notities geeft 

ons een goed beeld van wat Chiro ruim een halve eeuw geleden 

zoal deed en betekende. 

 

 

 

Zaterdag 5 september komt E.H. Robert Peeraer, subdiaken, zoon 

van de koster, me spreken over Chiro: leiders, werking. ’s Avonds 

na de herhaling van het zangkoor met enkele leiders samen bij 

familie Segers ter kennismaking. 
 

6 sept.: 1ste openingsformatie om 2.45 u. Wachtwoord uitleggen. 

8.30: avondwoord voor Kerels (25 leden). 
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10 sept.: 1ste leidersvergadering. Woordje: levensprogramma van 

de leider. 
 

13 sept.: Oudersavond van Chiro. Projecteren van bivakfoto’s 

samen met klankband over zangstonde op ’t bivak. Woordje: wat 

is Chiro, nadruk op samenwerking met ouders. 
 

14 sept.: Robert komt geld brengen dat rondgehaald werd op 

oudersavond: ik moet de kas houden. Hij is geestdriftig over het 

bivak, vertelt over de leiders. 
 

15 sept.: Leider Albert Schijvens komt op bezoek: hij wil ontslag 

geven. 
 

 
 

Albert Schijvens was groepsleider van 1950 tot 1954 
 

17 sept.: Leidersvergadering. Woordje: gehoorzaamheid. 
 

27 sept.: Chiromale Sint-Anneke3. Hoofdleider wou gezien het tijd 

was om te eten niet deelnemen aan schouwing voor stijl en vorm.  

Leiders Andries mistevreden. 
 

 
3 Het oude toponiem male verwijst naar een plaats waar men samenkwam om 

recht te spreken (zie Westmalle, Wezemaal enz.). In het romantische Chirojargon 

werd het een bijeenkomst van verschillende afdelingen van het gewest.  



 35 

4 okt.: Feest van de rozenkrans: speciaal lof met processie en 

beeldje van O. L. Vrouw. Pastoor niet goed gezind omdat Chiro er 

niet was. 
 

6 okt.: Oud-leider Louis Pauwels komt praten over het verzuim 

van deelname aan ‘stijl en vorm’. 
 

15 okt.: Leiders Guido en Albert, Jozef en ik per auto naar 

Pulderbos om plaats te verkennen voor een te geven bonte ring. 
 

18 okt.: Bonte ring in het sanatorium te Pulderbos. Burchtknapen 

met auto van wasserij, Knapen en Kerels per fiets. 
 

7 nov.: Verzoeningsvergadering JKAJ-Chiro: 2 leidingen samen. 
 

17 nov.: Hugo Van Beeumen bezeerde sleutelbeen tijdens ’t spel: 

verzekering. 
 

3 dec.: Leidersvergadering bij Andries: bivakdatum vastgelegd: 3 

tot 13 aug. in Genk. 
 

6 dec.: Bij voetbalspel op speelplein vliegt voetbal in het kieken-

kot van beenhouwer Van Dijk; deze geeft hem niet terug; woorden 

met leider John Andries. 
 

24 dec.: Kerels gaan op fakkeltocht naar Iepenburg en daar de 

nachtmis volgen. 
 

27 dec.: Burchtknapen leggen belofte af vóór ’t lof. Daags daarna 

koekenbakkenfeest voor hen. 
 

29 dec.: Oudersavond: film van bivak, speelschaar speelt enkele 

liedjes (ik doe mee). Woordje: belang van spel in Chiro. 
 

14 jan. 1954: Leidersvergadering: wisselen van afdelingsleiders. 

J. Andries Knapen, L. Andries Burchtknapen, G. Feyens Kerels, 

Albert hoofdleider. Twee nieuwe leiders aangeduid: Çois Leten en 

Stan Antonissen (Bkn, Kn). 
 

17 jan.: De Chiro speelschaar treedt op in zaal Familia op het 

winterfeest. 
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21 febr.: Propagandavergadering van Chiro: film en groot spel; 

zeer talrijke opkomst: 56 Bkn, 34 Kn en 25 Ke. Grote formatie. 
 

 
 

De Speelschaar van de Chiro in zaal Familia. De muzikale leiding berustte bij 

Bob Peeraer (2de rij links) en Walter Wuyts (4de van links vooraan). Jan Avonts 

(2de rij rechts) speelt banjo. 

 

4 maart: Leidersverg. Bespreking reis Scherpenheuvel: meivaart 

op 9 mei. Ook aanvraag kampmateriaal. 
 

7 maart: Per auto met Guido, Albert, Louis Pauwels, zijn echt-

genote Maria en twee kinderen naar Averbode, op zoek naar een 

bivakplaats. E.H. Eyzermans, pastoor van Averbode, stelt een 

heideplein ter beschikking, bossen en zandberg vlakbij. 
 

11 maart: Leidersvergadering. Nog geen nieuws over autobus 

voor meivaart naar Scherpenheuvel. Deelname aan Mariahulde 

op 24 dezer in kerk. Meer Mariageest in de afdelingen gevraagd 

ter gelegenheid van het Mariajaar. Guido Feyens van plan Chiro 

te verlaten: wou een huis kopen voor zijn zaak, maar sprong af. 

Woordje: versterving. 
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14 maart: Kerels per fiets bij harde wind naar Averbode, eens 

gaan kijken naar bivakplaats. Knapen in rode dreef; 4.30 alarm: 

brand. Waar? In Rode dreef. Ons mannen terug naar ’t lokaal. W. 

Daems lapte het, gelukkig slechts grasbrand. Er wordt onder hen 

veel gerookt. 
 

18 maart: Leidersverg., begin slechts om 9 u. Waar Bkn logeren: 

tenten of in abdij? Geen oplossing. Hoe licht maken? Groepje of 

aftakken huis? Geen oplossing. Hoe staat het met bus Scherpen-

heuvel? Geen oplossing. Leider John nog in observatie in militair 

hospitaal. Leider Albert zal Kn leiden zondag. 
 

24 maart: Mariahulde in kerk. Tekst Willy Hertoghs, lied Burcht-

gravinne. Talrijke opkomst. Gedeelde derde plaats. 
 

1 april: Louis Pauwels stelt voor terug leidersvorming te geven op 

leidersvergadering. Voorstel algemeen aangenomen. Inschrijving 

scholingsbivak: Van Laer, Leten, Anthonissen. 
 

11 april: Kiezing. Chirojongens drongen in KAJ-lokaal en namen 

paasklokjes weg. Leiders verwittigd, aangemaand te herstellen. 
 

19 april: Jaarmarkt (2de paasdag). Chiro zorgt voor bijhouden 

van fietsen, tegen vergoeding. Louis en John Andries en drie Kn 

werken alleen! 
 

22 april: Leidersverg. Weinig handeling voor meivaart. Louis 

Pauwels geeft eerste vormingsles. 
 

29 april: Leidersverg. en leidersvorming. Incident: John en Louis 

Andries willen het zuur verdiende geld (velos bewaren) niet 

afgeven om bussen af te korten voor meivaart als Ke meegaan met 

bus, want “ze hebben niet willen meehelpen”. Ruzie. Beiden weg. 

Gelukkig is ‘t ’s anderendaags weer bijgelegd. 
 

2 mei: Eremis E.H. Robert Peeraer. Verleden zondag woonden Ke 

wijding bij. Vandaag komt de ganse groep om hem met vlag en 

trom naar kerk te leiden; nemen vooraan plaats; sommigen gaan 

te communie. Na de mis zang: Beloftelied. Dan overhandigen van 

geschenk: kruisbeeld. 
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3 mei: Leiders gaan overschot van feest “opeten”. Zang, muziek, 

eten. “Dank in enkele woorden” van Robert (1/2 uur). 
 

6 mei donderdag: leidersvergadering om 9 uur, na het meilof. 

Eerst nog de plomb repareren. Dadelijk wordt begonnen met de 

regeling van de meivaart: Albert is ziek, alsook John. Ieder krijgt 

zijn taak. Te veel jongens voor de twee autocars, dus enkele kerels 

gaan per fiets met Louis. John marsjleider. Charel zorgt voor 

boekjes en kaarsjes. Louis zorgt voor bijbestelling van kaarsjes en 

boekjes. De lijsten zijn vastgelegd en het geld afgerekend aan de 

bestuurder, die ook zorgt voor een bladje met de laatste inlich-

tingen aan de jongens: 7 uur verzamelen, 7.30 vertrek aan de kerk 

per bus, fietsers (10) te 6 u. Rugzakken, geen valiezen. 
 

9 mei zondag: Meivaart. E.H. Robert leest mis te 5.45, bestuurder 

reikt communie uit. Albert woont evenals bestuurder het vertrek 

bij, dat is te 7.45. Het weder is schitterend mooi. 10 jongens zijn 

per fiets onder leiding van Louis vertrokken. Vanaf half acht staan 

reeds ouders en kajotters te wachten op de terugkeer. Rond 8 uur 

komt oud-leider Louis aangebold en is geweldig begeesterd. Ze 

zijn op komst, wat dan ook gebeurt te 8.20. Nog een korte 

plechtigheid in de kerk. Kort woordje door E.H. pastoor, Mei-

vaartlied, kaarsjes worden aangestoken met het meegebrachte 

gewijd vuur, Burchtgravinnelied, zegen. Huiswaarts: tevreden 

maar dorstig, zwart en vermoeid. 
 

12 mei: Samen met de leiders gaan kijken na het meilof naar de 

TV actualiteiten bij leiders Andries. Bestuurder zorgt voor het 

betalen van de autobussen. 
 

20 mei: Er wordt begonnen met de voorbereidende zondagen voor 

de pinkstereed (verdeelt over drie zondagen). 16 mei de eerste 

dag: buitengewoon stemmig ’s avonds na vermoeide speeldag. 

Drie nieuwe afdelingsvlaggen worden besteld. Vijf nieuwe trom-

petten werden in occasie gekocht. Leider Louis Pauwels geeft nog 

steeds zijn leidersvorming. Een nieuw blad wordt gepropageerd: 
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‘Pat’, uitgegeven door de PX (jeugdblad voor de kleinsten). Be-

stellingen gedaan, 30 mei eerste verkoop. 
 

6 juni: Geen Chiro. De kerels werd gevraagd in het lof te zijn. 
 

   
 

Links: Proost Avonts zegent de uniformkoorden. Rechts: Percy Segers en Neel 

Wangen leggen de pinkstereed af op de Chirovlag. 

 

7 juni: Alle jongens zijn in het lof te 3 uur. Na het lof leggen 12 

kerels hun Pinkstereed af (8 nieuw, 4 hernemen). Z.E.H. Pastoor 

doet een woordje. Daarna gaan de normale activiteiten verder. 
 

10 juni: Bij gebrek aan tenten wordt voorgesteld naar Bouwel op 

bivak te gaan. John Andries stemt tegen, weet een kampplaats, wil 

ze niet zeggen maar zal er naar informeren. 
 

13 juni: John heeft een bivakplaats ontdekt in Kasterlee. Na de 

hoogmis rijdt bestuurder en Albert samen met Guido op verken-

ning van de plaats. Het is V.L. dag voor de knapen op Heibrand. 

Daar vinden we leider John die ons met tegenzin de weg wijst. We 

vinden het, maar er zijn ook nog tenten vandoen … 
 

17 juni: Leidersverg. John wordt aangesteld als bivakleider. 
 

1 juli: Bestuurder en hoofdleider per fiets naar Bouwel om eens te 

gaan kijken en tevens de bivakplaats vast te leggen. Bevragen 

waar zich goede en vrije terreinen bevinden. 
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4 juli: Verkoop evenals verleden zondag van het speciale nummer 

van ‘Trouw’ over de Meivaart; op 20 na de 400 nummers 

verkocht, met luidspreker en muziek op de auto van Andries. Kn 

en Ke naar expositie over de vakschool van Borgerhout. 
 

5 juli: Incident: John Andries-JKAJ door het aftrekken van de 

electrische stroom. 
 

18 juli: Met al de chiroleiders op bezoek bij Robert Peeraer te 

Mechelen; dapper gezang en muziek. 
 

19 juli (maandag): Vier chiroleiders schrijven in om komende 

week de spelen te leiden op het speelplein Hulgenrode te Wom-

melgem, waar een honderdtal kinderen onzer parochie naartoe 

gaan. Ze zullen het goed doen. 
 

25 juli (zondag): Feestje bij Armand Raemaekers bij gelegenheid 

van zijn afzwaaien van het leger. Gezellig, zang en muziek. 
 

28 juli en 2 oogst: Leidersverg.: voorbereiding van het bivak. 
 

3 oogst: 18 Kerels en 3 leiders vertrekken op voorwacht naar 

Bouwel. 
 

4 oogst: Vertrek der jongens (Kn en Bkn) per autobus in twee 

keer, met pak en zak. Enkele knapen gaan met een leider per fiets. 

Zeer goed weer, warm. 98 man. 
 

8 oogst: Rond half vijf komen de bezoekers voor het bivak, na 

allerlei tribulaties met de autobus, aan. Volksspelen, geen stem-

ming (duister weer), daarna bonte ring (we mochten daar geen 

vuur maken). 
 

10 oogst: Laatste volledige dag. Tijdens avondspel in het duister 

werd Wim De Sterk gekwetst door in pindraad te lopen. Loopt nog 

goed af, toch mee naar de dokter. 
 

11 oogst: Alles wordt ingepakt en de tenten afgebroken en inge-

pakt. De wagen van de gemeente komt alles halen evenals ze het 

brachten. Terug per autobus. 
 



 41 

 

 

Boven: formatie op het bivak te Bouwel, 1954. Beneden: volksspelen tijdens de 

bezoekdag op het bivak van Bouwel. Percy Segers, John Andries en François 

Van Rompaey (v.l.n.r.) houden het touw omhoog. 
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12 oogst: Leidersvergadering bij een romer op het bureel van de 

bestuurder; critiek op het kamp, lessen, besluiten. Afrekenen. 

De volgende vergaderingen gaan normaal door. Leidersvorming 

door Louis Pauwels, evenals het proostenwoord. Bij het hernemen 

der klassen komen vele leiders te laat. Organiseren van propa-

ganda voor ‘Pat’.4 
 

29 september: Albert Schijvens geeft zijn ontslag als groepsleider. 

Leider Armand Raeymaekers volgt alle dagen avondles, komt niet 

meer regelmatig. Leider Jozef Peeraer gaat op 1 oktober binnen 

(soldaat). Leider Albert is moedeloos. De propaganda voor ‘Pat’ 

gaat voort. 
 

3 oktober: Chiromale: optocht in Antwerpen, dan met speciale 

trams naar Mariaburg, aan de Kattekensberg groot spel. In het 

spel waren onze Bkn 3de. In stijl en vormen niet vermeld, dus niet 

binnen de 3 eersten. Besluit: nog meer en beter leren marsjeren. 
 

7 october: John Andries enige candidaat voor het groepsleider-

schap, geen oppositie, dus leider John wordt groepsleider. Leider 

Albert niet eens te zien. Een akkoord werd bereikt tussen JKAJ en 

Kerels voor het geven van een Jonge arbeiders verzameling elke 

maand de tweede zaterdag. Sprekers in de twee afdelingen (arbei-

ders en vakschoolstudenten) door KAJleiders, daarna ontspan-

ning te geven door een der Kerelsleiders. 
 

24 oktober: Leider Stan heeft de Guido Pille eens hardhandig 

moeten vastgrijpen om te tonen dat hij uit het knapenlokaal moet 

blijven. Leider John Andries heeft leider Karel Wuyts eens ruw 

aangesproken en die spreekt van ontslag te nemen. Leider Albert 

komt niet meer, zelfs niet naar de muziekkapel. Stan Anthonissen 

aangeduid als muziekkapelleider, Cois Leten wordt als tambour-

major aangeduid, ook al is er vanwege drie leiders verzet. 
 

 
4 Pat was een vanuit het nationale niveau gestuurde ‘verbredingsactie’, met als 

bedoeling niet-georganiseerde jongeren bij de Chiro te betrekken door middel 

van hobbyclubs of spelnamiddagen. Ook werd een tijdschrift met die naam 

uitgegeven. De actie kende maar een matig succes en werd spoedig stopgezet. 
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31 oktober: Kristus-Koningfeest. De groep komt in marsj naar het 

lof, met muziek en de tambour-major er bij. Walter Wuyts is in 

verlof en deed mee aan het groot groepsspel, en nog wel voor de 

eerste maal in toog. Karel Wuyts blijft bij zijn familie in burger … 

en neemt ontslag. 
 

11 nov.: Onze leiders gaan naar de leidersdag in Brussel: zeer 

enthousiast. 
 

18 nov.: Percy Segers als nieuwe leider bij de knapen aangeduid, 

voor de eerste maal op de bestuursvergadering. Marcel Schijvens 

heeft een plan ontworpen voor een grootscheepse ‘Pat’ propa-

ganda. De leiders zijn zinnens op 9 januari het toneelstuk ‘Marten 

de haas’ op te voeren. De speelschaar wordt weer bijeengeroepen 

om voort te leren. De muziekkapel gaat nog steeds goed, nu onder 

de leiding van Stan Anthonissen, al is er nog een landsknecht-

trommel-slager te kort. P. Lens kopt en wil niet meer trommelen. 
 

26 dec.: Belofteaflegging van de Burchtknapen (13) na het lof. 
 

31 dec.: Propagandafeestje voor Pat in het VKAJ lokaal. 

Detectivefilm, bonte ring, poppenkast, ploegindeling en aanstellen 

van kapiteins per wijk voor Pat. Gratis proefnummers van Pat. 

Onze leiders zijn aan ’t repeteren gegaan voor hun toneelstuk: 

Maarten de haas. 
 

4 jan. 1955: Driekoningenstoet gaat op ronde met zang en muziek, 

2 groepen. Last met leider Stan Anthonissen, die een meisje niet 

wil laten. Cois Leten begint ook al … 
 

23 jan.: Drie nieuwe leiders voorgesteld en aanvaard: Corneel 

Wangen, Pol Vercammen en Frans Van Rompaey. Zullen eerst 

een stage doen van enkele weken. Oprichting voorzien van een 

Jongkerelsafdeling, omdat er dit jaar 15 Knapen overgaan naar 

de Kerelsafdeling. Daar het lokaal te klein is zal er voor deze 

nieuwe afdeling een nieuw lokaal gebouwd worden. De repetities 

voor de  toneelavond gaan reeds volop door, zodat er geen 

leidersvergadering meer gegeven wordt. 
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1 febr.: Leider Louis Andries gaat binnen als soldaat in Leopolds-

burg. John Andries is weer zijn drie dagen gaan doen naar het 

militair hospitaal in Brussel; hij is terug na een week en half. Nog 

steeds drukke toneelherhalingen; aanleren van ‘Ballade van de 

trommeljongen’. Reidansje van de Burchtknapen. 
 

 
 

Hier nog broederlijk verenigd op de foto: v.l.n.r. Stan Anthonissen, John 

Andries en Karel Wuyts. 
 

13 febr.: Chirofeest in zaal Familia. Veel volk spijts het slechte 

weer. Openingsformatie, aantreden van de vlag, sonnerie door 

muziekkapel. Opvoeren van ‘Ballade van de trommeljongen’ door 

Armand (narrator) en Jef Scheirs trommeljongen, samenzang van 

Ke, Kn en Bkn, Robert Peeraer speelt piano, tussenspelen van 

muziekkapel … kende een ontroerend succes. Onze Bkn voeren 

twee dansjes uit met een zekerheid, nooit gezien, hun geoogst 

succes was dan ook stormachtig, met het nodige bisgeroep. De 

speelschaar treed op met vier chiroliederen.  

Opvoering van ‘Maarten de haas’ door Lindemans, door onze 

leiders en enkele Kerels: puik vertoon, dank zij goede rolkennis. 
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leider Armand zorgde voor de regie en de hoofdrol. Na het eerste 

bedrijf: poos. Na het tweede bedrijf komt de bestuurder aan het 

woord en handelt over jeugdbeweging en gezin, en kan het rekken 

tot het scène volledig is veranderd, dit was ook zijn taak … Het 

laatste bedrijf werd eveneens flink gespeeld. De mensen schenen 

uiterst tevreden. “Het was fijn verzorgd”, “voor elc wat wils”, 

“opvoedend”. 
 

17 febr.: Eerste leidersverg. na het toneel; de drie nieuwe leiders 

waren er ook. Allen tevreden over het feest. Nu verder: hogerop 

nog. Vastenwerking, kroonwachtwerking voor de Knapen. De 

nieuwe leiders staan goed hun man. De kwestie van een tweede 

kerelslokaal wordt druk besproken. Bij Pol Andries worden 

plannen gemaakt en ramingen gedaan (18.000 frank).5 
 

15 maart: Bezinningsavond voor de leiders van de sector in de 

kapel van Kandonklaar (10 leiders). 
 

17 maart: Leiderskring. Bivakplaats gezocht en gevonden te Geel-

Bel. 
 

1 april: Leider John Andries gaat binnen: soldatendienst. Jef Van 

Belle wordt aangenomen als leider. Leider Stan is weinig te zien. 
 

17 april: Belofte aflegging van 9 knapen. Bivakplaats afgekeurd: 

te weinig leiders en te kostelijk van verblijf, maar nog geen ander 

gevonden. 
 

24 april: Onze jongens nemen deel aan cross van KAJ. Verleden 

week volgden onze jongste leiders een leiderscursus in vier lessen 

’s avonds in het Sint Lievenscollege. 
 

8 mei: Meivaart van de sector in Ranst: goede deelname, maar 

vele klachten over het brutaal spel van de jongens van Borsbeek. 

Verder is alles goed verlopen. Stan Anthonissen komt ’s zondags 

niet meer (moet blokken, schijnt, maar verwittigde noch proost 

noch hoofdleider). Afdanken? 
 

5 De plannen werden, waarschijnlijk wegens de te hoge kosten, uiteindelijk niet 

uitgevoerd. 
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Half juni: examens voor de deur: bijna geen leiders. Jongens 

komen ook onregelmatig. Bivakorde wordt opgemaakt. Bivak-

proost is reeds gevonden, want onze proost kan niet mee. 
 

10 juli: Betoging van ‘Comité voor Vrijheid en Democratie’ in 

Brussel.6 Er mag geen Chiro gegeven worden, leiders moeten 

gaan betogen. 
 

16 juli: Stan Anthonissen krijgt zijn ontslag als chiroleider. 
 

9 oogst: François Van Rompaey geeft zijn ontslag als leider 

wegens “geen goesting meer”, doch trekt het terug in. 
 

13 oogst: Vertrek naar het kameraadschapsbivak in ‘Malpertuus’ 

te Geel-Bel. Ongeveer 85 jongens doen mee. Verschillende onzer 

jongens gaan met de mutualiteit naar zee dezer dagen. Fijn weer, 

zeer goede plaats, zeer goede leiding (Armand Raeymaekers) 

maken dit bivak tot het schoonste in lange jaren. François Leten 

heeft een film opgenomen, die goed gelukt is. De bezoekdag werd 

afgeschaft zonder dat er veel gejammer werd waargenomen. 
 

8 september: Het heeft veel moeite en vermaningen gekost 

vooraleer de tenten terug tot bij de eigenaars gebracht werden! 

Tijdens het verlof werden de lokalen van alle afdelingen grondig 

gekuist en opnieuw geschilderd. Het kolenkot werd opnieuw 

gemetst evenals de W.C. 

Marcel Schijvens geeft zijn ontslag als Chiroleider: “Elke zondag 

daar zijn is voor mij te veel; het gaat niet meer, maar ge moogt 

nog steeds op mij rekenen voor toneel, voor grote activiteiten, 

enz.” Dat maakt dat we nu nog slechts met zes leiders zijn in 

actieve dienst: 

Kerels: Armand Raeymaekers en François Van Rompaey 

Knapen: Percy Segers en Jef Van Belle 

Burchtknapen: François Leten en Nelles Wangen 

 
6 Het Nationaal Comité voor Vrijheid en Democratie werd in september 1954 

opgericht met als doel het verzet op gang te brengen tegen de onderwijsmaat-

regelen van de paarse regering-Van Acker. Een van de leidende figuren van het 

comité was de toenmalige CVP-voorzitter Theo Lefèvre. 
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Leiders soldaat: John en Louis Andries en Pol Vercammen 

Op ’t seminarie: Walter Wuyts, Hugo Wuyts, Ivo Feyens, Karel 

Van Laer 

Ontslag: Marcel Schijvens en Stan Anthonissen. 
 

2 oktober: Plechtig lof ter 

gelegenheid van het feest van de 

rozenkrans. Onze jongens gaan 

in marsch naar het lof. Leider 

Armand komt met de bestuurder 

spreken over leiders Jef en 

Percy. Hoe die eeuwige ruzie-

makers aanpakken? Beiden ko-

men nadien afzonderlijk bij de 

bestuurder en deze spoort hen 

aan om elkaar beter te leren 

begrijpen en vriendelijker te 

zijn. Marcel Schijvens wordt 

terug gevraagd om afdelings-

leider te worden bij de Knapen. 

Dit om de afdeling terug op te 

trekken en om ze in de examen-

periode in stand te houden, want Percy is in zijn laatste jaar, Jef 

(foto hierboven) in de hogere jaren. De bestuurder doet dienst als 

hoofdleider op de leidersvergadering. De eigenlijke hoofdleider is 

soldaat (John Andries), de dienstdoende is op avondschool. 

Kalenders worden besteld en verkocht. Wachtwoorden worden 

besteld en aan de jongens gegeven. Regelmatig moet iemand van 

koerwacht zijn om de jongens in ’t oog te houden voor ’s zondags 

de vergadering begint. Een nieuwe landsknechttrommel wordt 

aangekocht. Pat-verkoop moet opnieuw onder handen genomen 

worden, want er zijn te weinig abonnenten. 
 

9 oktober: Paul Monsieurs kwetst zich erg aan zijn scheenbeen bij 

het spel in de Rode dreef: been gesplitst, moet in de plaaster. 

Assurantie. 
 



 48 

30 oktober: Kristus Koningfeest: communiemis te half acht, lof (in 

marsch), daarna dorpsspel per afdeling, rond vijf uur film van het 

bivak en een kluchtfilm. 
 

November-december: veel herhalingen voor het feest op 8 jan. 

Een paar leiders doen wel hun best voor hun afdeling, maar 

gedragen zich niet voorbeeldig in ’t openbaar (flirt). 
 

8 januari 1956: Chirofeest. Nadat onze mannen al gedurende drie 

avonden in de afgelopen week driekoningen zijn gaan zingen met 

mooi verzorgde zang en begeleiding met fluit en mondharmonika 

en bovendien mooi gekleed, hebben ze vandaag weer wat geld uit 

de beugels der mensen geklopt. Een originele maar toch stijlvolle 

formatie opent het feest. Dan volgt de grote brok: sprookjesspel 

van onze knapen: ‘De Tovermuts’. Goed gespeeld, sommigen zeer 

goed, tempo is wat te vlug. Volgen dan onze kleinsten met een 

Breugheliaans schilderij: korte liedjes, gedichtjes en dansjes. 

Eenvoudig, lief en mooi. De kerels blijven niet ten achter: ‘Jan 

Bart’ uitgebeeld, ruw en grof zeeroverslied. Goed. Bivakfilm 1953 

(onduidelijk) en 1955 (valt zeer in de smaak van het publiek). Tot 

slot komen onze leiders zelf op de planken met het toneelstukje 

‘Nonkeltjes’. Wat zenuwachtig (rolkennis). 
 

12 jan.: De leidersvergadering wordt terug op poten gezet. Vaste 

orde, stipt begin, regelmatige aanwezigheid. Volledige inzet. 
 

19 jan.: Studiekring: ‘De Chiroleider tegenover het meisje’. Enige 

reactie. Allen tevreden, nu de daad. Zeer streng zijn: wilskracht-

vorming, gezagspositie. 
 

29 jan.: Na het winterfeest wordt Cois Leten duchtig aangepakt 

door de bestuurder aangaande zijn houding tegenover het meisje. 

Ook Cois Van Rompaey zal een berisping krijgen over hetzelfde.  
 

2 febr.: Twee leiders-soldaten aanwezig op de leidersverg. Leider 

Marcel handelt over ‘Chiro en de actieve methode’. Verder wordt 

gehandeld over het stichten van een aspirantenafdeling. Kwestie 

van leider: Armand, kwestie van lokaal: schutsel in knapenlokaal. 
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8 febr.: Er wordt dapper gewerkt om een schutsel in het lokaal 

der knapen te plaatsen. 
 

12 febr.: Eerste vergadering voor de aspiranten. Ze zullen helpen 

bij het geven van de kaarsjes ter gelegenheid van de dagelijkse 

mis in de vasten voor de schoolkinderen. Ze zijn trouw en steeds 

op hun post. 
 

19 febr.: Het is bar koud, daarom blijven de jongens binnen of 

gaan een uurtje spelen op de bevroren vijver van de Heer Mols. 
 

23 febr.: Vandaag in plaats van morgen leidersvergadering, want 

morgen is het herhaling voor de trompetters in het vooruitzicht 

van de nationale leidersdag in Antwerpen. 
 

26 febr.: Der aspiranten gaan op tocht door de stad per trein en 

tram. Door het splitsen van de kerelsafdeling wordt leider Percy 

samen met François Van Rompaey en Pol Vercammen als hij op 

verlof is van ’t leger aangeduid als kerelsleider. Leider François 

ontbreekt wel eens op de vergadering… Er wordt stilaan uitgezien 

naar een bivakplaats. De bestuurder schrijft naar de pastoor van 

Mol-Gompel. 
 

4 maart: Gewone zondagvergadering. Cois Leten laat het wat 

schieten. Na een vermaning van de bestuurder zal hij het nu 

flinker aanpakken. Cois van Rompaey doet het nu ook wat beter. 

Gezien de leidersdag van 1 april zijn er nu regelmatig muziek-

kapelherhalingen op donderdagavond in Antwerpen, zodoende 

wordt de leidersvergadering gehouden op woensdagavond. Er is 

sprake van een ruilbeurs in te richten, er wordt contact 

opgenomen met afdelingen waar het reeds bestaat. Zo gaan onze 

leiders kijken naar Boom. Enkele leiders moeten in ’t vooruitzicht 

van de nakende paasexamens studeren. Enkele Kn gaan over naar 

de Ke, enkele Bkn gaan over naar de Kn. De Aspiranten hangen 

goed samen en volgen goed. 
 

1 april: Vandaag op paasdag nationale leidersdag in Antwerpen. 

Ons mannen zijn ook van de partij (twee uitgezonderd: afwezig 
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zonder reden). Verschillende mannen van de muziekkapel nemen 

deel aan de exhibitie, zelfs 3 bij de keurspelers. Motto: ‘radikaal’. 

Er wordt veel nadruk gelegd op de tucht en op samenwerking in 

het leiderskorps: samen werken, samen studeren, samen ontspan-

ning nemen. De dag daarop voortzetting van de paasjubel der 

leiders (ze blijven overnachten). 
 

 
 

De muziekkapel maakte goede vorderingen en trad al geregeld naar buiten. 
 

5 april: De burchtknapen organiseren een wervingsdag: spel en 

film (regenweder). Leidersverg.: eis voor meer tucht, trouw aan 

leiderschap; een soldaat en een zieke afwezig, verder allen op 

post. ‘Trouw’ zal aan iedere jongen gegeven worden en leider 

(afhouden van bijdrage). Regelen van samen ontspanning te 

nemen. Een paar leiders worden op de vingeren getikt om hun 

nalatendheid. 
 

8 april: Om halfzes deze zondag namiddag leggen enkele knapen 

hun belofte af en de leiders hernieuwen de hunne. Tijdens het 

verlof gebeuren er uitstappen, wervingsdagen, weekenden, maar 

de regen komt meestal als spelbreker opdagen. 
 

15 april: Deze zondagavond trekt het leiderskorps naar E.H. Van 

Hecke op bezoek. De leidersvergaderingen verlopen in stijl en 

tucht, praktisch en vormend. De afdelingen gaan uitstekend. De 

vendelleidersdag van de Kn brengt een echt enthousiasme bij die 
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gasten, zodat zelfs de leiders meegesleept worden. François Van 

Rompaey komt praktisch nooit ’s zondags en neemt daarom 

ontslag als leider en gaat dan met de aspiranten mee. 
 

21 april: Een paar leiders gaan op zoek naar een bivakplaats en 

vinden er een te Lichtaart. 
 

28 april: Wijkleidersvergadering voor de jeugdcommuniebond: 

verdelen van de wijken, de aspiranten nemen zeer actief deel. 
 

1 mei: De leiders en aspiranten trekken op verkenning naar de 

bivakplaats. 
 

17 mei: 3 leiders en 3 aspiranten trekken te voet naar Scherpen-

heuvel. 
 

20 mei: Sinksen, geen chiro. Verscheidene nieuwe leden, verschil-

lende gaan over naar andere afdeling. Er is dit jaar geen 

meivaart, die per sector moet gehouden worden. Drie onzer chiro-

leiders (Nelles, Jozef en Karel) worden zaterdag soldaat. 
 

27 mei: Belofte aflegging van aspiranten kerels. ’s Avonds feest: 

viering van de belofteafleggers en van Cois Leten die op 1 juni 

binnen moet in ’t leger. Hij heeft voor de laatste maal zijn burcht-

knapen getrakteerd op een ‘bol’. 
 

31 mei: Leidersvergadering. Eerste voorbereidselen voor het 

bivak dat vastgesteld werd van 23-29 juli in Lichtaart. Sparen, 

propaganda. 
 

5 juli: Leiders moeten verslag uitbrengen over hun zondag-

programma en zondagavond samen ontspanning nemen. Bivak-

verzekering in orde maken. Vervoer met vrachtwagen van Flux. 

Leiders zorgen voor de leiding van de speelpleinen onder het 

verlof in de Rode dreef. Bespreken van het bivakprogramma. 
 

22-28 juli: Bivak op het goed Regina Pacis in Lichtaart, paters 

norbertijnen. Vele andere groepen van verscheidene jeugd-

bewegingen waren daar op kamp. 75 man op kamp. Goede geest, 

goede verstandhouding onder de leiders, tuchtvolle indruk, zeer 
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goede avondstemming, goede techniek, te grote vendelrivaliteit 

veroorzaakte soms ruzie, goed gevulde dag zonder tussenpozen. 
 

16 oogst: Leider Pol Vercammen gaat naar Kongo (Kamina) als 

paracommando. Dat wordt gevierd. Louis en John Andries afge-

zwaaid, leider Cois Leten is binnen sinds 1 juni. Besluit ‘Radeske’ 

te spelen. 
 

23 oogst: Kerelslokaal wordt voor drie weken afgestaan als klas-

lokaal aan de zusters. Leider Percy is er niet mee akkoord. 
 

6 sept.: Karel Van Laer gaat binnen bij de paters scheutisten. 

Kalenders bestellen. 
 

16 sept.: Gewestelijke chiromale in Mariaburg: Aspiranten win-

nen hun reeks, de andere afdelingen plaatsen zich zeer mooi. 

Leider John plaatst zich terug aan het hoofd als hoofdleider. Jef 

Van Belle wordt helper van de sectorleider. Toneelstuk ‘Radeske’ 

valt in ’t water … bij gebrek aan spelers. Er werd geprutst aan de 

muur van de burgemeester, dus in ’t vervolg is er een leider van 

koerwacht. Leider Percy is niet meer te zien en komt niet omdat 

“zijn initiatieven steeds afgekeurd worden”. John Andries neemt 

de kerels over. 
 

28 oktober: Kristus Koninghulde in de kerk te halfdrie, daarna 

groepsspel, bonte ring. 

 

Na het overlijden van onderpastoor Emiel Ceulemans, op 23 okto-

ber 1956, kreeg Jan Avonts andere taken toebedeeld. De nieuwe 

onderpastoor, Joris Horvath, werd meteen de nieuwe Chiroproost. 

Maar dat is een ander verhaal. 

 
Bronnen: 
 

Archief HK Jan Vleminck, dagboeknotities Jan Avonts 1953-1956 

Hoog waait de vlag. Wijnegemse jeugdbewegingen in de twintigste eeuw, catalo-

gus tentoonstelling HK Jan Vleminck, 2003 

www.chiro.be 

Met dank aan John Andries en Lode Clé voor het identificeren van de foto’s. 

http://www.chiro.be/
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Mededelingen 

 
Lidgeld 
 

Laten we het kort houden: natuurlijk blijft u lid, want u wil onze 

werking blijven steunen en u wil het 50-jarig jubileum niet missen. 

Natuurlijk blijft de ledenbijdrage voor 2014 onveranderd 10 euro 

(25 voor ereleden). En natuurlijk zult u geen maand wachten om 

ons uw bijdrage over te maken, want u wenst uzelf de schaamte en 

ons de moeite van de herinneringsbrief te besparen. Dank u! 

 

Reactie 
 

Van Jos Bourgeois ontvingen we een mail met o.a. het volgende 

commentaar op het artikel Wijnegem in de jaren 1780-1800: 

‘Het artikel van Herman Luyckx vond ik bijzonder interessant. 

Toch één puntje van kritiek. Dat Hendrik Van der Noot de leider 

was van de Republiek der Verenigde Belgische Staten en dat hij in 

sociaal opzicht conservatief was, klopt uiteraard. Maar dat hij na 

de machtsovername in januari 1790 zijn voormalige vennoot 

Frans Vonck en diens medestanders op brutale manier liet vervol-

gen, wordt niet vermeld. Een democraat in de moderne zin van het 

woord was Van der Noot dus zeker niet. Vonck koesterde moder-

nere staatsopvattingen en was aanhanger van de beginselen van 

de eerste fase van de Franse Revolutie. Onafhankelijkheid van een 

vreemde mogendheid leidde dus niet automatisch tot democratie; 

allicht was de invloed van de Kerk daarvoor nog te groot.’ 

 

Voorbije activiteiten 
 

Op 12 oktober bezochten we met een vijftiental leden het Fort II in 

Wommelgem. Willy Jacobs, enthousiaste gids van ‘De vrienden  

van Fort II’, vertelde ons over de ontstaansgeschiedenis van de 

fortengordel en nam ons dan mee op een boeiende ontdekkings-

tocht door de catacomben en verborgen hoekjes van de vesting. 
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We kregen een overzicht van de verdedigende en aanvallende 

mogelijkheden van onze vroegere nationale defensie en deelden 

de twijfels aan de militaire sterkte van dergelijk fort in latere 

oorlogssituaties. Het fort van Wommelgem maakte visueel ook 

duidelijk wat ooit in Wijnegem bestond maar nu al ruim een halve 

eeuw verdwenen is. Na een bezoek aan de kanonnengalerij (foto) 

volgde nog een lekker drankje in de kantine van het fort. Wie er 

bij was, was weer meer dan tevreden. (vw) 
 

 
 

Komende activiteiten 
 

De statutaire Algemene Vergadering van onze vereniging vindt dit 

keer plaats op vrijdag 21 februari om 20 uur in ’t Gasthuis. De 

gebruikelijke agenda zal ook nu weer aan bod komen: kasverslag, 

goedkeuring van rekening en begroting, activiteitenverslag, stand 

van zaken van archief en beeldbank … Natuurlijk blikken we ook 

vooruit naar onze tentoonstelling van 2014 en naar de jubileum-

viering van de kring. Op deze jaarvergadering zijn alle leden van 

harte welkom (graag mét commentaren en ideeën), maar enkel de 

vaste leden van de AV krijgen nog een extra uitnodiging. 
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Al jaren organiseren het DF Wijnegem, het DF Wommelgem en 

de HK Wijnegem samen de Nacht van de Geschiedenis. Dit jaar 

werken we weer samen, maar gaan we op verplaatsing naar onze 

buurgemeente. Op dinsdag 25 maart 2014 om 20 uur nodigt DF 

Wommelgem ons uit in het bedrijvencentrum BEWORA, Jacobs-

veldweg 12A in Wommelgem, voor een bijzondere voordracht van 

schrijver-futuroloog Herman Konings over ‘De geschiedenis van 

morgen’. Tussen 1914 en nu hebben enkele generaties een enorme 

technologische revolutie meegemaakt. Die ging de laatste jaren 

zelfs zo hard, dat er een soort technologiemoeheid ontstond en dat 

velen de behoefte voelen aan een ‘time out’. Hoe moet het verder? 

De algemene toegangsprijs voor deze avond bedraagt 14 euro, 

maar leden betalen slechts 8 euro. Inschrijven gebeurt deze keer 

rechtstreeks door overschrijving, voor 15 maart, op rekeningnr. 

BE05 7331 4219 6875 van Davidsfonds Wommelgem. 
 

Aan de paastentoonstelling van 2014, die in ’t Gasthuis zal lopen 

van 12 tot 21 april, kunnen we misschien nog herinneren in ons 

volgend nummer, want Pasen valt dit jaar laat. Toch volgen hier 

alvast de voornaamste gegevens. Het thema sluit dit jaar nauw 

aan bij de viering van 50 jaar heemkring. Onze vereniging werd 

namelijk gesticht in 1964 naar aanleiding van een Davidsfonds-

tentoonstelling met als titel ‘Wijnegem vroeger en nu’. Welnu, hoe 

kunnen we die gebeurtenis beter herdenken dan met een tentoon-

stelling over hetzelfde thema? We tonen dus hoe Wijnegem er een 

halve eeuw geleden uitzag en plaatsen er foto’s naast van de 

huidige situatie: een soms onthutsende confrontatie! Daarnaast 

zullen kaarten van Wijnegem te zien zijn uit de 18de en de 19de 

eeuw en nog een aantal foto’s van honderd of meer jaar geleden. 

Een met veel foto’s geïllustreerde catalogus over de geschiedenis 

van de Wijnegemse straten zal beschikbaar zijn. 

De opening van de tentoonstelling op vrijdag 11 april zal gepaard 

gaan met een feestzitting en een receptie, waarop alle leden zullen 

worden uitgenodigd. Daarover verneemt u later meer in een apart 

schrijven. Hou alvast deze avond vrij. 
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Fotowedstrijd 
 

Maar dat is nog niet alles. De heemkring wil ook eens weten hoe 

de Wijnegemnaars hun dorp nú zien en nodigt hen uit om die visie 

in beeld te brengen. Toon dus een dorpsgezicht, een stukje natuur, 

een gebouw of iets anders dat u bijzonder vindt …of dat u mis-

schien ergert. Of focus eens op een vertrouwde locatie vanuit een 

origineel standpunt… Zo wordt uw kijk op Wijnegem 2014 het 

onderwerp van onze paastentoonstelling in 2015. Het volledige 

wedstrijdreglement vindt u op www.heemkringwijnegem.be, maar 

u kunt ook een papieren versie halen bij een van onze bestuurs-

leden. We stippen alvast enkele belangrijke punten aan: 

- deelnemers mogen geen beroepsfotograaf zijn en dienen in 

Wijnegem te wonen of gewoond te hebben; 

- de foto’s dienen door de inzenders zelf in Wijnegem te zijn 

gemaakt tussen 1 januari en 31 december 2014; 

- iedere deelnemer mag maximaal drie foto’s inzenden, maar 

kan slechts één prijs winnen; 

- de foto’s mogen zowel analoog als digitaal zijn gemaakt en 

mogen zowel afgedrukt op A4-formaat als elektronisch aan 

de voorzitter worden bezorgd, uiterlijk op 1 januari 2015 (de 

precieze modaliteiten vindt u in het volledige reglement); 

- er zijn tien prijzen te winnen, waaronder aankoopbons ter 

waarde van 250, 200 en 150 euro. 
 

Familienieuws 
 

We betreuren het overlijden, op 18 september 

2013, van mevrouw Marie-Nicole Le Clef, 

geboren te Antwerpen op 27 april 1955. De 

overledene was samen met haar echtgenoot 

Raoul Pauwels erelid van onze vereniging en 

was de schoonzuster van ons bestuurslid Paul 

Lefebvre. Ze stierf in Edegem na een kort-

stondige ziekte. Langs deze weg bieden we de 

familie onze welgemeende deelneming aan. 

http://www.heemkringwijnegem.be/
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Een nieuwjaarskaartje uit 1914  


