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WOORDJE VAN DE VOORZITTER 
 

Vik Werrebroeck 

 
Wanneer de dagen op hun kortst zijn en een eerste grote winter-

prik met snijdende koude en sneeuw Wijnegem en omstreken 

teistert, dan wordt het weer tijd om even achteruit te kijken en 

vooruit te blikken. We ronden immers een kalenderjaar af en een 

nieuw staat reeds voor de deur van het nieuwe jaar te trappelen. 

 

Het voorbije jaar was er weer eentje van veel activiteit, zowel 

binnen de muren van de Boerderij als erbuiten. Meermaals per 

week zijn medewerkers in het archief aan de slag. Het voorbije 

jaar werden weer verschillende nieuwe archieven van Wijnegem-

se verenigingen aan ons toevertrouwd. Voor het bewaren van de 

plaatselijke geschiedenis is dit onontbeerlijk en we zijn dan ook 

fier en dankbaar voor het vertrouwen dat we van zoveel mensen 

en organisaties krijgen. Daarbovenop komt nog het familiearchief 

van Havre met al zijn vertakkingen. Bijna zevenhonderd jaar 

Vlaamse en Belgische (familie)geschiedenis wordt in het archief 

geïnventariseerd, geordend en gecatalogiseerd. Een ongelooflijk 

omvangrijk, maar ook interessant werk voor onze archivarissen. 

En het samenstellen van de beeldbank vraagt ook nog heel wat 

tijd. Werk genoeg dus. Als je wat tijd vrij hebt en ook een handje 

wilt komen toesteken, geen probleem, altijd welkom. Meer en 

meer mensen vinden bovendien de weg naar het archief, of het nu 

bezoekers voor genealogische opzoekingen zijn, of studenten die 

een paper of een eindwerk moeten maken, of historici … Het 

bevestigt allemaal de degelijkheid van onze werking. 

 

Al deze activiteiten vragen ook de nodige plaats. Eén van de 

werkpunten voor volgend jaar zal bestaan uit het optimaliseren en 

het herschikken van de ruimte in de Boerderij. We hopen hierbij 
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ten stelligste op een samenwerking met de AVRA (Antwerpse 

Vereniging voor Romeinse Archeologie), die ook een gedeelte 

van de Boerderij betrekt. 

 

Traditiegetrouw werkten we dit jaar weer samen met onze ‘zuster-

verenigingen’ zoals het Davidsfonds - voor de Nacht van de Ge-

schiedenis - en het Comité Open Monumentendag. We organi-

seerden ook de voordracht ‘Vervalsingen in de kunst’. Etienne 

Mahieu sprak zeer enthousiast over het onderwerp voor een groep 

van een dertigtal aanwezigen. De opkomst had gerust wat hoger 

mogen zijn, want de afwezigen hadden alweer ongelijk. Voor 

volgend najaar staat er trouwens een ‘schatten op zolder’ op het 

programma: enkele experts zullen tegen een kleine vergoeding al 

je vermeende waardevolle spullen komen taxeren. Meer info volgt 

nog, onder andere via ons tijdschrift. 

 

Onze traditionele paastentoonstelling werd dit jaar gewijd aan het 

honderdjarig bestaan van het Wijnegems gemeentehuis. Deze keer 

speelden we op verplaatsing en ging alles door in het gemeen-

tehuis zelf. Ze kende alweer een groot succes, de catalogus was 

weer een pareltje en de talrijke bezoekers hadden alleen maar lof 

voor de tentoonstelling. En nu zijn we alweer druk bezig met de 

voorbereidingen van de volgende paastentoonstelling annex boek: 

het verhaal van de jenever en de Stokerij Meeùs wordt er in al zijn 

facetten belicht. Noteer dus vlug in je splinternieuwe agenda om 

zeker op 23, 24 of 25 april 2011 langs te komen in het gemeen-

schapscentrum ’t Gasthuis.  Het belooft ook weer meer dan de 

moeite te worden. 

 

Het uitzicht van Wijnegem zal de komende jaren heel wat 

veranderingen ondergaan: de tram komt al meer en meer in het 

straatbeeld bij het binnenkomen van de dorpskom en het master-

plan rond de vernieuwing van het Marktplein, de ontsluiting van 

het park en het project van de vroegere normaalschool krijgt ook 

stilaan vorm. Vooral in verband met dat laatste heeft onze 
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heemkring er bij het gemeentebestuur op aangedrongen dat het 

zou rekening houden met het historisch belang van de site. 

Hoewel er geen klassering op rust, werd gewezen op de grote 

erfgoedwaarde van de woning van de familie Meeùs en van een 

aantal bijgebouwen. In ons vorig nummer heeft Leo Spaepen 

hiervan trouwens een overzicht gegeven. Deze visie werd door het 

gemeentebestuur én door de Vlaamse Bouwmeester gevolgd. Zo 

blijft het dorpsgezicht van Wijnegem hopelijk toch nog een beetje 

bewaard en heeft de heemkring hiertoe een steentje bijgedragen. 

 

En hoe gaat het verder met de heemkring? Goed, zelfs zeer goed, 

zou ik zeggen. Het voorbije jaar mochten we niet minder dan 

tweeëntwintig nieuwe leden verwelkomen en niemand zei zijn 

lidmaatschap op! Ook het aantal ereleden blijft stijgen. Dit sterkt 

ons in de overtuiging dat we goed bezig zijn, maar het is nu niet 

het moment om op onze lauweren te gaan rusten. We gaan gestaag 

verder op de ingeslagen weg en deze belofte maken we graag, 

zeker bij een soort nieuwjaarsbriefje zoals dit. 

Rest me nog enkel om aan alle leden en hun familie zeer prettige 

feestdagen en een gezond en gelukkig Nieuwjaar te wensen. Tot 

in 2011! 
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OP DE VLUCHT VOOR DE 

REVOLUTIE 
 

EMIGRATIEDOCUMENTEN VAN HAVRE 1794-1807 

 

 

Leo Spaepen 

 

 

Wie een beetje snuistert in het archief van de familie van Havre, 

dat door de Wijnegemse heemkundige kring Jan Vleminck wordt 

beheerd, vindt altijd wel iets boeiends. Neem nu dat bundeltje met 

28 documenten over de vrijwillige ballingschap van het gezin van 

ridder Charles van Havre-Vinck ten tijde van de Franse Revolutie: 

paspoorten, brieven, arresten en attesten, en last but not least een 

reisverslag geschreven door de 13-jarige zoon Constantin.  

De meeste stukken zijn in het Frans opgesteld, een vijftal in het 

Duits en één in het Nederlands.1 De documenten overspannen een 

periode van ruim dertien jaar en laten soms grote gaten open. 

Vooral jammer is het dat de officiële stukken niet zijn aangevuld 

met privécorrespondentie uit die periode, zodat het achterhalen 

van precieze gebeurtenissen, van achtergronden of motieven soms 

een hachelijke zaak is. Maar ook al steunt een reconstructie van 

dit familieverhaal hier en daar onvermijdelijk op gissingen, toch 

leek het ons de moeite om een poging te wagen. 

 

De revolutie en de adel 

 

1789: Kort na de bestorming van de Bastille op 14 juli braken op 

vele plaatsen in Frankrijk volksopstanden uit. Gewapende groepen 

 

1 Omwille van het comfort van de lezer vonden we het verkieslijk alle citaten in 

een Nederlandse vertaling weer te geven. Om dezelfde reden zijn ook alle data 

van de republikeinse kalender, die in Frankrijk en de geannexeerde gebieden 

gebruikt werd tussen 1793 en 1805, omgezet naar de gregoriaanse kalender. 
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trokken her en der naar kastelen en abdijen, zetels van de macht in 

het ancien régime, om ze te plunderen en in brand te steken. 

Hier en daar begonnen edellieden het land te verlaten. De meesten 

voelden zich nochtans nog niet direct bedreigd, want opstanden 

waren in die tijd niet ongewoon. Bovendien klopt het traditionele 

beeld van dé adel die neerkeek op hét gepeupel niet helemaal. 

Heel wat edelen hadden enkele jaren eerder meegevochten in de 

Amerikaanse Vrijheidsoorlog en hadden de idealen van vrijheid 

en gelijkheid mee teruggebracht naar Europa. Binnen de adel 

bestonden, evengoed als binnen de burgerij, zeer uiteenlopende 

politieke opvattingen en ook aanzienlijke verschillen in welstand. 

Dat een belangrijke groep zich aanvankelijk achter de revolutie 

schaarde, is daarom niet zo verwonderlijk. 'Edelen waren beslist 

geen onmensen, hoewel het cliché van rijken die in een zeepbel 

leefden voor sommigen zeker opging'.2 

 

Spoedig werd duidelijk dat er ditmaal meer aan de hand was dan 

lokale protesten tegen de te hoge broodprijs. De boerenbevolking 

eiste niets minder dan de afschaffing van het feodale regime. De 

Assemblée Nationale, een eerste revolutionair 'parlement' waarin 

de burgerij het overwicht had, ging op die eis in en schafte alle 

standenvoorrechten af, in de hoop daarmee de gemoederen te 

bedaren en een einde te maken aan de anarchie. De vertegen-

woordigers van de adel keurden, uit overtuiging of uit vrees, dat 

radicale besluit mee goed. Maar toen nog geen jaar later ook alle 

erfelijke titels werden afgeschaft, was het voorgoed afgelopen met 

hun sympathie voor de revolutie. 

Tussen juli 1789 en juli 1791 vluchtten zowat 40.000 edelen het 

land uit, vooral naar Zwitserland, de Oostenrijkse Nederlanden of 

de Duitse vorstendommen Trier en Mainz. Twee broers van de 

koning wierpen zich als hun leiders en brachten een klein legertje 

op de been. Ook koning Lodewijk XVI zelf poogde stiekem het 

land te verlaten, maar hij werd onderweg tegengehouden en moest 

noodgedwongen trouw zweren aan de nieuwe grondwet. 

 

2 Femke Deen, De Franse Revolutie, in: Historisch Nieuwsblad, 2010. 
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De Assemblée Législative (oktober 1791-september 1792), die de 

Assemblée Nationale opvolgde, verordende dat alle zogenaamde 

émigrés binnen drie maanden naar Frankrijk moesten terugkeren, 

zo niet riskeerden ze de doodstraf of de confiscatie van hun 

bezittingen. Maar velen achtten de kust niet veilig en bleven waar 

ze waren. 

 

Met de oprichting van de Nationale Conventie verhardde de 

houding van de revolutionairen. De monarchie werd afgeschaft en 

de koning onthoofd. De émigrés werden voor eeuwig verbannen 

verklaard, hun goederen werden in beslag genomen en openbaar 

verkocht. Het was het begin van een periode van terreur onder 

leiding van de gevreesde Robespierre. Duizenden edelen en 

royalisten, maar ook vele burgers en zelfs revolutionairen werden 

vermoord of tot de guillotine veroordeeld. Aan het schrikbewind 

kwam pas een einde toen de leider door zijn eigen volgelingen 

werd gearresteerd en terechtgesteld. 
 

              
 

Maximilien Robespierre (links) werd zelf terechtgesteld in 1794 (rechts). 

 

Het daarna geïnstalleerde Directoire was wat gematigder. Aan het 

hoofd van de uitvoerende macht stonden vijf 'directeurs', die door 

een tweeledig parlement werden verkozen en van wie er elk jaar 

één werd vervangen. Het aantal executies daalde en het accent 
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werd meer gelegd op financiële repressie. Zo verklaarde Lazare 

Carnot, die eerst aanhanger was van Robespierre en nadien lid van 

het Directoire: 'Overlaad de rijken en de clerus met belastingen, 

beroof België van alle bestaansmiddelen'.3  

 

In 1792 hadden de Fransen al een poging gedaan om de revolutie 

naar ons land te exporteren, maar na een half jaar werden ze 

teruggedreven in de slag van Neerwinden. Enkele weken voor de 

dood van Robespierre slaagden ze er echter in de Oostenrijkers 

definitief uit onze gewesten te verjagen in de veldslag bij Fleurus 

(26 juni 1794). Die slag leidde ruim een jaar later tot de officiële 

bestuurlijke inlijving van België bij Frankrijk.  

Ons land werd ingedeeld in negen departementen, voorafspiege-

lingen van de latere provincies. Alle Franse wetten en decreten 

werden er geleidelijk van kracht. Ook bij ons kregen vooral adel 

en geestelijkheid het dus hard te verduren. Erfelijke titels werden 

afgeschaft, vele religieuze instellingen opgedoekt. Beide standen 

moesten opdraaien voor draconische belastingen. 

 

De staatsgreep van Napoleon maakte in 1799 een einde aan het 

Directoire en meteen aan tien jaar Franse Revolutie. Van toen af 

werden de maatregelen tegen de émigrés geleidelijk versoepeld. 

Alle adellijke titels werden ten slotte in ere hersteld in 1808. 

 

Op de vlucht 

 

Ridder Charles Joseph Antoine van Havre (1767-1814) heeft niet 

op de verovering van Antwerpen op 24 juli 1794 gewacht om zijn 

geboortestad te ontvluchten. De 27-jarige jongeman woonde toen 

met zijn echtgenote Hélène Vinck en met hun drie kleine kinderen 
 

3 Kroniek van België, 31.7.1794. Hoewel het koninkrijk België pas het daglicht 

zag in 1830, werd de naam 'België' voor het gebied van de Oostenrijkse Neder-

landen algemeen gebruikt sinds de Brabantse Omwenteling, toen (januari 1790) 

een confederatie van 'Verenigde Belgische Staten' werd opgericht, die het maar 

enkele maanden uithield. Lazare Carnot, naar wie de Antwerpse Carnotstraat is 

genoemd, werd later minister van Oorlog en generaal onder Napoleon.  
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Charlotte (1790), Adelaïde (1792) en Constantin (7 februari 1794) 

in de Markgravestraat, tussen het Kipdorp en de Lange Nieuw-

straat. Het was op aanraden van zijn vader, ridder Jean-Michel 

van Havre, dat hij besloot met zijn jong gezin veiliger oorden op 

te zoeken. Vader Jean-Michel van Havre, gehuwd met Catharina 

Lunden, was de man die 25 jaar voordien het kasteel Kijckuit in 

Wijnegem had gekocht en verbouwd. 
 

 

Jean-Michel J. van Havre  x  Catharina Lunden 

___________________|_____________________ 

                    |                                   |                              | 
      Jean-Michel A. van Havre   Charles J. van Havre   Marie J. van Havre 

               x  Isabelle Stier                x  Hélène Vinck            x Charles Stier 

                                                    ________|________________ 

                                                   |                |                                | 

                                           Charlotte   Adelaïde  Constantin van Havre                                                                     

                                                                                  x Catherine della Faille                                                                            

                                                                                    _____|_____ 

                                                                                          |                     | 

                                                                                    Gustave         Adeline 

 
 

Het gezin van Havre-Vinck vertrok waarschijnlijk rond 1 juni 

1794, toen het nieuws zich had verspreid dat Franse troepen de 

grens waren overgestoken. Die vermoedelijke vertrektijd kunnen 

we afleiden uit een in het Frans opgestelde vrijgeleide (laissez-

passer) van het Antwerpse stadsbestuur, uitgereikt op 27 mei.  

 

Zulke vrijbrief, voorloper van onze moderne reispas, vermeldde 

doorgaans de identiteit van de drager - soms met een volledige 

persoonsbeschrijving -, zijn reisgezelschap en zijn bestemming. 

Dikwijls wees het document er ook op dat de stad van herkomst 

vrij was van besmettelijke ziekten. Het verzocht verder alle 

burgerlijke en militaire officieren, wachtposten en patrouilles vrije 

doorgang te verlenen aan de drager, in ons geval Charles Joseph 

Antoine Van Havre, edelman, 27 jaar oud, op reis in verschillende 
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landen met zijn gezin en zijn dienstboden. 4 Het paspoort (zie de 

illustratie) was een jaar geldig. 
 

 
 

Paspoort (vrijgeleide) uitgereikt door de stad Antwerpen aan Charles J. van 

Havre, 27 mei 1794. 

 

De vermelding in verschillende landen kan erop wijzen dat het 

paar aanvankelijk niet goed wist waar naartoe. In elk geval blijkt 

uit een volgende paspoort (17 juni 1795) dat ze een jaar later in 

Bremen zaten. Hoelang ze er al waren en langs waar ze gekomen 

waren, is niet duidelijk. Was hun keuze voor Bremen als eerste 

verblijfplaats misschien ingegeven door de overweging dat de 

hanzestad het statuut van vrije rijksstad 5 had en dus een veilig 

toevluchtsoord leek? Het is best mogelijk. Kooplieden uit Bremen 

dreven ook al sinds 1783 handel met Noord-Amerika, naar waar 

Charles' broer Jean-Michel jr. en zijn zuster Marie samen met de 

 

4 Een bediende-koetsier en een kamermeisje-kindermeid. Doorgaans werd voor 

deze functies een echtpaar in dienst genomen. 

5 Sinds 1646. Ook binnen het huidige Duitsland heeft de stad Bremen nog altijd 

een autonoom statuut. Het is de kleinste Duitse deelstaat. 
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familie Stier 6 waren uitgeweken. Mogelijk heeft Charles overwo-

gen hen achterna te gaan als de toestand nog zou verslechteren.  

 

Dit tweede, Duitse paspoort werd uitgereikt door een zekere 

Theobald Freyherr von Vrints zu Treuenfeldt. Het vermeldt dat de 

heer Charles J.A. Van Havre, Nederlands edelman uit Antwerpen, 

en zijn echtgenote vanuit Bremen naar Hamburg, Lübeck en … 

(onleesbaar) willen reizen. Kinderen of dienstboden worden er 

niet meer in genoemd. Het is mogelijk dat de ouders gewoon een 

paar steden wilden bezoeken zonder hun kinderen. Maar het is 

misschien aannemelijker dat ze om een of andere reden niet langer 

in Bremen konden blijven en dat ze op zoek gingen naar een 

nieuw onderkomen. 

 

Ze kwamen uiteindelijk terecht in Brunswijk (Braunschweig), een 

middelgrote stad zowat 150 kilometer ten zuidoosten van Bremen.  

De kamerheer van de plaatselijke hertog was een verre verwante 

van Hélène Vinck. Door zijn bemiddeling konden ze bij de hertog 

hun intrek nemen. Dat moet in juli of augustus 1795 gebeurd zijn, 

want in een attest van 31 mei 1797 verklaren de burgemeester en 

de raad van Brunswijk dat de heer Charles J.A. van Havre reeds 

22 maanden in deze stad woont.  

Nadat ze zich er hadden gesetteld, werden de kinderen uit Bremen 

overgebracht, blijkens een paspoort van 16 oktober 1795. 

 

 

6 Jean-Michel van Havre was gehuwd met Isabelle Stier, Marie van Havre met 

Charles Stier. Hun (schoon)vader, baron Henri Stier d'Aartselaar, vertrok samen 

met zijn echtgenote, zijn kinderen en zijn schoonkinderen in augustus 1794 via 

Amsterdam per schip naar Amerika. Daar liet hij nabij Washington DC een 

kopie bouwen van zijn buitenverblijf De Mik in Brasschaat. Charles en Marie 

Stier-van Havre keerden in 1801 naar België terug, waar Marie twee jaar later 

overleed, slechts 33 jaar oud. Daarop keerden ook Jean-Michel en Isabelle van 

Havre-Stier naar België terug, samen met hun (schoon)ouders. Deze laatsten 

lieten hun Amerikaans landgoed 'Riversdale' over aan hun dochter Rosalie, die 

met een Amerikaan was gehuwd. Het is nu een museum. Jean-Michel van Havre 

ontving van Napoleon de titel van baron (1814) en kwam door erfenis via zijn 

echtgenote in bezit van kasteel Cleydael in Aartselaar (1821). 
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De Burgplatz in Braunschweig 
 

Op de zwarte lijst 

 

Er verliep nu weer een jaar zonder enig document of ander spoor. 

En dan plots, in de nazomer van 1796, verscheen een 16 pagina's 

tellend brochuurtje met daarin de namen van 93 'van emigratie 

verdachte individuen' uit het departement der Twee Neten 7. De 

lijst, die was bekrachtigd door het bestuur van het departement op 

5 september 1796, vermeldt op pagina 12 de naam van Charles 

van Havre, rentenier, naast die van zijn 'Amerikaanse' broer en 

zus, Jean-Michel jr. en Marie-Joséphine.  

Dat ze op deze zwarte lijst figureerden, betekende dat ze voortaan 

als vijanden van de revolutie werden beschouwd, dat bijgevolg 

hun bezittingen werden geconfisqueerd en dat ze bij hun terugkeer 

dreigden te worden gearresteerd. 

 

7 De meeste departementen werden naar rivieren genoemd (Leie, Schelde, Dijle, 

enz.) Het departement van de Twee Neten kwam ongeveer overeen met de latere 

provincie Antwerpen. In 1810, bij de annexatie van het koninkrijk Holland, dat 

voordien als de 'Bataafse Republiek' nog over een zekere autonomie beschikte, 

werd het arrondissement Breda eraan toegevoegd. Door te kiezen voor zuiver 

aardrijkskundige namen beklemtoonde de centrale overheid de gelijkheid van 

alle regio's en de breuk met de bestuurlijke entiteiten van het ancien régime. 
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Charles van Havre stuurde prompt een protestbrief naar het Direc-

toire in Parijs. Het ongedateerde document in het dossier is er 

waarschijnlijk een door hemzelf geschreven kopie van: 

 

Aan het Uitvoerend Directoire 

van de Franse Republiek 

 

Met verbazing verneem ik dat het centraal bestuur van het depar-

tement der Twee Neten mijn naam heeft geplaatst op de lijst van 

vermeende émigrés. 

Ik ben van huis weggegaan enkel en alleen uit vrees voor een 

bombardement op de stad Antwerpen, die de Engelsen hardnekkig 

wilden verdedigen 8. Ik heb me daarom naar een neutraal gebied 

begeven, waar ik de hele tijd ben gebleven. 

Ik ben in mijn rechten hersteld door een telegram van represen-

tant van het volk en regeringscommissaris Lefebvre de Nantes 9, 

wat hij heeft bevestigd in een authentieke kopie van zijn besluit 

van 10 augustus 1795. Daarin heeft hij me geen termijn opgelegd 

waarbinnen ik moest terugkeren, want men had hem uitgelegd dat 

mijn zwakke gezondheid en die van mijn echtgenote ons belette 

die vermoeiende reis te ondernemen. Maar ook kon ik mijn kleine 

kinderen, die eveneens ziek waren geworden, onmogelijk in de 

steek laten. 

Het is op grond van dat telegram dat ik in neutraal gebied ben 

gebleven 10, ten einde samen met mijn echtgenote en mijn kinderen 

weer op krachten te komen. 

 

8  Engeland maakte samen met o.a. Oostenrijk en Pruisen deel uit van een eerste 

grote coalitie tegen de expansiepolitiek van Frankrijk en stuurde in 1794 troepen 

naar onze gewesten, om te trachten de Franse opmars te stoppen.  
9 Het oppergezag in bezet gebied was in handen van een drietal leden van de 

Franse Nationale Conventie, die daarvoor als zgn. 'representanten' naar België 

waren gestuurd. Ze benoemden o.a. de departementsbesturen. Deze bestonden 

uit vijf 'administrateurs', met een Franse regeringscommissaris als waakhond.  

10 Brunswijk was op dat ogenblik niet in oorlog met Frankrijk, maar voor de 

revolutionairen was het waarschijnlijk toch geen goede referentie. De hertog van 

Brunswijk, Carl Wilhelm Ferdinand, had immers als opperbevelhebber van het 
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Gelieve ook te noteren dat ik nooit de wapens heb opgenomen 

tegen de Republiek, nooit diensten heb verleend aan het Huis van 

Oostenrijk en mijn contributie aan de oorlogskas heb voldaan. 

(…) Bijgevolg vraag ik, Citoyens Directeurs, dat mijn naam zou 

geschrapt worden uit de lijst van vermeende émigrés van het 

departement der Twee Neten.  

Gegroet en respect 

Charles Joseph A. van Havre 

 

In een kopie (van een kopie) van het besluit van 10 augustus 1795 

verklaart Lefebvre inderdaad dat Charles van Havre opnieuw in 

het bezit gesteld is van zijn eigendommen en dat de inbeslagname 

en de zegels op zijn roerende en onroerende goederen zullen 

worden opgeheven door de zorgen van de administratie van het 

arrondissement Brabant. 

 

Bij zijn protestbrief voegde Charles van Havre ook nog een me-

disch attest, op 20 september 1796 in het Frans opgesteld door de 

hofgeneesheer van Brunswijk, Urban Brüczmann: 

Ik verklaar en verzeker dat de heer J. A. van Havre ziek is geweest 

op het einde van de maand december 1795. Het was een pijnlijke 

en langdurige ziekte, namelijk reuma of ischias, die hem belette 

zich te bewegen of te lopen. Ook een van zijn dochters werd ziek 

door een slepende koorts. Daardoor was het hem onmogelijk zich 

op weg te begeven naar Antwerpen in de periode die door het 

betreffende decreet was voorgeschreven. 

 

Ook de administrateurs van het departement der Twee Neten kre-

gen een gelijkaardige protestbrief. Het was uit die hoek dat enkele 

maanden later een antwoord kwam, in de vorm van een uitvoerig 

gemotiveerd arrest van 24 april 1797. In de overwegingen verwijst 

 

Pruisische leger in 1792 een geruchtmakend manifest naar Parijs gestuurd, 

waarin hij eiste dat koning Lodewijk XVI met respect zou worden behandeld. 

Kort daarop was hij zelfs met zijn troepen Frankrijk binnengedrongen tot in de 

Champagne, maar hij werd uiteindelijk teruggedreven.  
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het bestuur naar de aangehaalde argumentatie en het bevestigt dat 

Charles van Havre de 18.000 pond, die hij als oorlogscontributie 

verschuldigd was, volledig heeft betaald. Anderzijds wijst het 

erop dat hij zijn belasting in de vorm van een verplichte lening 

nog niet heeft voldaan. Het arrest besluit: 

 

1. Het bestuur beslist dat de naam van Charles Joseph van Havre, 

inwoner van Antwerpen, zal geschrapt worden uit de lijst van de 

vermeende émigrés van het departement der Twee Neten. 

2. Zijn bezittingen zullen onder verzekerde bewaring blijven tot hij 

zijn terugkeer naar zijn haardstede zal hebben aangetoond en 

zolang hij zijn verplichte leenbelasting en bovendien de beheers- 

en bewakingskosten niet heeft voldaan. 

 

Dat er met de belastingadministratie niet werd gespot, bewijzen de 

lotgevallen van Charles' vader, Jean-Michel van Havre senior. De 

67-jarige Wijnegemse kasteelheer ging niet akkoord met de hem 

opgelegde taxatie en weigerde te betalen. Hij werd op 24 februari 

1797 gearresteerd. Terwijl hij in de gevangenis zat, werden enkele 

van zijn gronden openbaar verkocht, tot hij na enkele dagen door 

de knieën ging en zijn belasting betaalde.  

 

Voor zijn zoon Charles leek nu de weg 

voor een terugkeer uit zijn vrijwillige 

ballingschap open te liggen. Van de 

burgemeester van Brunswijk ontving 

hij op 31 mei een bewijs van goed 

gedrag en zeden, en van hertog Carl 

Wilhelm Ferdinand op 3 juni 1797 een 

vrijgeleide voor Charles J. van Havre, 

zijn echtgenote die hem vergezelt, drie 

kinderen, een bediende en een kamer-

meisje, op hun terugreis naar Brabant.  
 

Illustratie: hertog Carl W.F. van Brunswijk. 
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De tekst suggereert dat Charles van plan was spoedig met heel 

zijn gezelschap naar Antwerpen terug te keren. Toch vinden we in 

de volgende documenten geen spoor meer van kinderen of van 

bedienden. Hij moet zijn plannen in extremis gewijzigd hebben, 

want het is duidelijk dat hij alleen met zijn echtgenote Helena 

Vinck (en waarschijnlijk met de koetsier) vertrok.  

 

Ze bleven slechts drie maanden in de Scheldestad, van half juni 

tot einde september 1797. Ten bewijze twee paspoorten, uitgereikt 

door de politie en de administratie van Antwerpen: het eerste op 

19 juni, met een geldigheidsduur van slechts drie maanden, en het 

tweede om het grondgebied van de Republiek te verlaten, op 16 

september. Verder kunnen we uit twee attesten van het stads-

bestuur van Breda, waarvan één in het Nederlands, opmaken dat 

het paar in deze Noord-Brabantse stad aankwam op 27 september 

1797 en er op 4 juni van het volgende jaar nog altijd verbleef. 

 

Wat was er gebeurd? Latere documenten brengen een impliciete 

verklaring. Charles van Havre ging ongetwijfeld naar Antwerpen 

om te trachten zijn bezittingen opnieuw in handen te krijgen. Of 

hem dat gemakkelijk is gelukt, zeggen de papieren niet. Maar wel 

blijkt eruit dat de voorlopige schrapping uit de lijst der émigrés 

weliswaar gevolgen had voor zijn bezittingen (die aan openbare 

verkoop ontsnapten), maar niet voor hemzelf. Hij kreeg dus geen 

toelating om zich opnieuw in België te vestigen, want daarvoor 

moest hij eerst definitief geschrapt zijn. 

Vanuit het nabije Breda kon Charles van Havre zijn zaken verder 

afhandelen en kon hij ook in contact blijven met zijn ouders in 

Antwerpen en in Wijnegem. Mogelijk verbleef Hélène Vinck een 

tijdje bij haar familie, die bij het uitbreken van de revolutie niet 

was gevlucht. Wanneer beiden precies naar Brunswijk terugkeer-

den is niet bekend. 

 

De volgende episode begint op 19 augustus 1800 met een vrijge-

leide, uitgereikt door de hertog van Brunswijk, die vermeldt dat 
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Charles J. A. van Havre uit Antwerpen samen met zijn echtgenote 

en een bediende op reis (zijn) naar Brabant. Weer bleef het 

kamermeisje blijkbaar achter met de kinderen. 

 

Waarom deze reis? Wellicht meenden onze émigrés dat na het 

aantreden van consul Napoleon de tijd rijp was om hun zaak nog 

eens te gaan bepleiten, in Antwerpen of mogelijk zelfs in Parijs, 

rechtstreeks of via tussenpersonen. Die veronderstelling zou kun-

nen verklaren waarom de Franse minister van Politie op 5 oktober 

1800 deze brief schreef naar de prefect 11 van het departement der 

Twee Neten: 

         Joseph Fouché, minister van Politie. 

 

Aan de Prefect van het departement der Twee Neten  

 

Ik breng u ervan op de hoogte, Citoyen Prefect, dat ik aan citoyen 

Charles-Joseph Vanhavre, verdacht van emigratie, de toelating 

heb gegeven om naar Frankrijk terug te keren in afwachting van 

zijn definitieve verwijdering uit de lijst der émigrés. 

 
11 Na de machtsgreep van Napoleon (als eerste consul) in 1799 werden de 

administrateurs in het bestuur van de departementen vervangen door één prefect. 

Deze prefecten werden benoemd door Bonaparte zelf, wat zijn controle op de 

plaatselijke besturen aanzienlijk vergemakkelijkte. 
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Bijgevolg machtig ik u om de nodige maatregelen te treffen om 

citoyen Vanhavre onder uw toezicht te plaatsen in de gemeente 

Antwerpen, zodra hij zich daar zal aanbieden. 

U zult er zorg voor dragen mij te informeren over de uitvoering 

van deze maatregel. 

(get.) J. Fouché 

 

Charles van Havre verbleef toen al opnieuw in Duitsland, want 

het was naar alle waarschijnlijkheid zijn vader die vijf dagen later 

van de prefect een kopie van bovenstaande brief kreeg, vergezeld 

van volgend schrijven: 

 

Aan citoyen Vanhavre 

 

Het is met het grootste genoegen dat ik u een gelijkvormige kopie 

stuur van een brief, waarmee de minister van Politie uw dier-

baarste verwanten onder mijn toezicht heeft geplaatst. Gelieve 

hen daarvan op de hoogte te brengen. 

Deze daad van welwillendheid zal voor hen en voor u een nieuw 

bewijs zijn van de goede wil en van de verlichte gerechtigheid die 

alle maatregelen van de Regering inspireren. 

Ik groet u 

 

(get.) C. Herbouville 

 

Was dit misschien nog geen bewijs van verlichte gerechtigheid, 

dan getuigde het toch van een zekere versoepeling in de politiek 

van Parijs tegenover de adel. Maar wat hield die politiebewaking 

concreet in? Bedoelde de minister misschien dat het gezin bij zijn 

terugkeer huisarrest moest worden opgelegd? Het is best mogelijk 

dat Charles van Havre daarvoor beducht was, en dat hij daarom na 

dit ogenschijnlijk positieve nieuws toch niet uit zijn ballingschap 

terugkeerde, ook niet toen zijn moeder Catharina Lunden in 

februari 1801 overleed.  
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Hoofding van paspoort, 31 juli 1802. De centrale figuur (securitas = veiligheid) 

symboliseert de stad Antwerpen, die de vrijbrief aan een in vrede wegzwevende 

man meegeeft en bescherming biedt aan zijn thuisblijvende vrouw en kinderen. 

 

Toch werd hij in 1802 nogmaals in zijn geboortestad gesignaleerd, 

getuige een paspoort van het Antwerpse gemeentebestuur. In een 

nieuwe poging om definitief uit die vermaledijde emigrantenlijst 

te worden geschrapt, klopte hij ongetwijfeld aan bij de Antwerpse 

burgemeester Jan Werbrouck. Die schreef op 20 maart voor hem 

een niet geadresseerde en niet ondertekende aanbevelingsbrief met 

de volgende inhoud: 

 

Wij, Burgemeester van de gemeente Antwerpen, hoofdplaats van 

het departement der Twee Neten, verklaren dat het algemeen 

bekend is dat Charles Joseph van Havre België al had verlaten 

vóór de intocht van de Franse Troepen, vóór de eerste maand van 

het jaar 1793 12, dat hij een zacht en rustig karakter heeft, dat hij 

 

12 Volgens de documenten waarover we beschikken is dit gegeven fout. Hij zou 

vertrokken zijn in mei of juni 1794, zowat anderhalf jaar later. 
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leeft in onderdanigheid aan de wetten van de Republiek, en dat de 

schrapping die hij vraagt een daad van gerechtigheid zou zijn, die 

in de gemeente Antwerpen het aantal vrienden van de Regering 

zeker zou doen toenemen. 

 

De uiteindelijke verlossing kwam pas op 20 maart 1805, met een 

schrijven van de raadsman van de prefect:  

 

Aan de heer van Havre Charles J.A., lid van  

 het kiescollege van het departement, Antwerpen  

 

Ik heb het genoegen u mee te delen, mijnheer, dat zijne keizerlijke 

hoogheid u heeft willen ontslaan van de bewaking voorgeschreven 

door artikel 12 van het senaatsbesluit van 26 april 1802.  

Gelieve mij alstublieft de ontvangst van dit bericht te bevestigen. 

Ik heb de eer u te groeten 

De raadsman van de prefectuur, 

in afwezigheid van de prefect 

 

(get.) Van Pelt 

 

In dit korte briefje valt de beleefde, ja zelfs onderdanige toon op, 

symptoom van een stilaan terugkerend respect voor de adel: zo is 

de aanspreking citoyen verdwenen, en is de afscheidsformule niet 

kortaf Ik groet u, maar Ik heb de eer u te groeten. 

Ook kunnen we uit de adresregels afleiden dat Charles blijkbaar al 

geruime tijd ongestoord in het land kon verblijven, aangezien hij 

in Antwerpen zelfs een officieel mandaat kon uitoefenen 13. Op te 

merken valt dat hij volgens twee paspoorten, het ene van 15 maart 

en het andere van 31 mei, op dat ogenblik nochtans in Brussel was 

gedomicilieerd.  

 

 
13 Alle mannelijke burgers boven 21 jaar die belasting betaalden, konden in hun 

departement deelnemen aan de verkiezing van een kiescollege, dat op zijn beurt 

de afgevaardigden voor het parlement aanduidde. 
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De terugkeer 

 

Nu kon eindelijk worden gedacht aan een definitieve repatriëring 

van het gezin. Toch zou het nog twee jaar duren vooraleer het ook 

effectief zover was. Mogelijk hielden familiale besognes Charles 

nog een tijdje in Brabant. Behalve met politieke zorgen werd hij 

de voorbije jaren immers ook geconfronteerd met het overlijden 

van zijn moeder (1801), zijn zuster (1803) en zijn vader (1804). 

Charles erfde het kasteel Kijckuit in Wijnegem en zou er met zijn 

gezin zijn intrek nemen. 

 

Voor zijn terugreis naar Brunswijk nam hij blijkbaar zijn tijd. Op 

zijn paspoort van 31 mei 1805, uitgereikt door prefect Chaban van 

het departement van de Dijle, kunnen we zien dat hij pas op 26 

juli in Kassel was met twee paarden en een koetsier. Van daaruit 

reisde hij waarschijnlijk door naar Brunswijk, waar hij de winter 

zal hebben doorgebracht. Het jaar daarop bevond hij zich op 15 

mei in Berlijn en op 20 november in Hamburg. Waarom het gezin 

dat jaar nog niet terugkeerde, is onduidelijk. Een ziek kind? Een 

slechte zomer, waardoor de wegen moeilijk berijdbaar waren? Of 

was het de aanhoudende oorlogstoestand die hen afschrikte? 

 

Pas de volgende zomer begaf het hele gezin zich met de koetsier 

en met het kamermeisje op weg van Brunswijk naar Wijnegem. 

Charles van Havre was op dat ogenblik 40 jaar, zijn echtgenote 

Hélène Vinck net 38. Hun dochters Charlotte en Adelaïde, respec-

tievelijk 17 en 15 jaar, hadden het grootste deel van hun jeugd in 

ballingschap doorgebracht. Constantin, hun zoon van 13, had zijn 

geboortegrond amper gezien. 

Het was deze knaap die een precieus dagboek bijhield van de reis. 

In een piepklein handschriftje noteerde hij zorgvuldig waar ze 

passeerden en wat ze zagen of meemaakten. De inhoud en de stijl 

van dit losbladige document zijn van een kinderlijke eenvoud, de 

spelling is nog niet helemaal perfect. Alles wijst er dus op dat het 

geen memoires zijn, maar een authentiek journaal.  
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De integrale tekst van dit verslag geeft ons een goed beeld van de 

manier waarop men reisde in het begin van de negentiende eeuw, 

toen toerisme nog het exclusieve voorrecht was van de happy 

few.14 Want niet alleen aan het reisverslag zelf, maar ook aan de 

gekozen route - met een flinke omweg langs het zuiden - merken 

we dat het gezelschap tijdens zijn terugkeer wilde genieten van de 

vele bezienswaardigheden onderweg. Zeventien dagen hadden ze 

nodig om een afstand van ongeveer 700 kilometer af te leggen. De 

eerste dag vorderden ze honderd kilometer, maar daarna zakte het 

tempo merkelijk en werd voorrang gegeven aan het reisplezier. 

Toerisme in een door oorlog geteisterd land. 

 

20 juni 1807 

 

Om 5 uur deze ochtend zijn we uit Brunswijk vertrokken. Vóór de 

eerste halteplaats hebben we niets speciaals meegemaakt, maar 

toen we er aankwamen heb ik 800 Fransen zien passeren die naar 

het grote leger trokken. Toen we aan onze tweede halte kwamen, 

konden we de bergen van de Harz al zien, die een aangenaam 

uitzicht boden. Die tweede stopplaats was een dorp met de naam 

Lutter am Barenberge, waar tijdens de Tachtigjarige Oorlog een 

bloedige veldslag heeft plaatsgevonden.15 Daar hebben we een 

tijdje gepauzeerd om een boterham te eten en een fles wijn te 

drinken. Daarna kwamen we in een stadje, Seesen genaamd, waar 

mijn ouders een kennis hebben ontmoet, meneer Hennenberg, die 

heel blij was ons te zien. Daarna zijn we in Nordheim aangeko-
 

14
  Zie over dat onderwerp ook L. Spaepen, De grand tour van François J. van 

Ertborn (1774-1776) in: tijdschrift Jan Vleminck jg. 42 nr. 1, april 2006. 
15 De slag bij Lutter am Barenberg (1626) was eigenlijk een onderdeel van de 

Dertigjarige Oorlog (1618-1648), waarin een katholieke liga rond de Duitse 

keizer Ferdinand II streed tegen wisselende coalities van vooral protestantse 

landen. Doordat ook Spanje er na enkele jaren bij betrokken geraakte, kwam de 

Dertigjarige Oorlog wel in het vaarwater van de Tachtigjarige Oorlog terecht (de 

onafhankelijkheidsstrijd van Nederland). Beide oorlogen eindigden in 1648 met 

de Vrede van Münster of Westfalen. De slag bij Lutter werd uitgevochten tussen 

het leger van de Deense koning Christian IV en de troepen van de katholieke 

liga onder het bevel van graaf Tilly. Deze laatste boekte er de overwinning. 



 24 

men, een stad in het land van Hannover, waar we na de thee de 

paarden hebben gewisseld. De route van daar naar Göttingen was 

heel aangenaam. Onderweg zagen we de ruïnes van Hardenberg 

en Plessen. Het was ongeveer 8 uur toen we in Göttingen aankwa-

men, waar mijn ouders wilden overnachten. Nadat we de bagage 

hadden uitgeladen, maakte mama nog een wandelingetje in de 

stad, terwijl papa en ikzelf de broer van een vriend zijn gaan 

opzoeken die daar studeert. Daarna hebben we het avondmaal 

gebruikt en is iedereen gaan slapen. 

 

21 juni 

 

Toen we wilden vertrekken, vroeg de herbergier of we niet liever 

nog wat bleven om te kijken naar een Spaans regiment dat in de 

stad zou voorbijkomen, maar we hadden geen tijd, want we wilden 

tot Kassel geraken. Nog vóór onze eerste stopplaats kwamen we 

een regiment tegen van de groothertog van Büde, dat op weg was 

om zich eveneens aan te sluiten bij het grote leger.16 Even verder 

kwamen we in een heel mooie vallei, aan beide kanten omringd 

door bergen en met een riviertje naast de steenweg. Aan het einde 

van de vallei zagen we al van ver het stadje Münden liggen. In de 

omgeving vloeien twee rivieren samen, de Fulda en de Werra, die 

er samen de Weser vormen. Bij het verlaten van de stad volgt de 

weg aanvankelijk de oevers van de Fulda, maar even verder gaat 

het omhoog naar de Lutterberg. Daar heeft tijdens de Zevenjarige 

Oorlog een veldslag plaatsgevonden tussen de Fransen en de 

geallieerden onder het bevel van hertog Ferdinand van Bruns-

wijk.17 Van op de top van de berg konden we het Herculesbeeld op 

 
16 De troepenbewegingen die Constantin hier signaleert moeten gezien worden 

in het raam van de Vierde Coalitieoorlog tussen Frankrijk en een bondgenoot-

schap van o.a. Rusland, Pruisen, Saksen en Engeland. Op 14 juni 1807, exact 

een week voor deze dagboeknotitie, diende Napoleon Rusland een nederlaag toe 

in de slag van Friedland (nabij het huidige Kaliningrad in Oost-Pruisen).  
17 Bij de Zevenjarige Oorlog (1756-1763), die vooral draaide om het bezit van 

Silezië (Polen), waren zoveel landen betrokken en werd er op zoveel plaatsen 

gevochten, tot in Noord-Amerika en Indië, dat het in feite een wereldoorlog was. 
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de Wilhelmshöhe al zien, en weldra ook de stad Kassel, waar we 

om 5 uur aankwamen. Om nog wat van de avond te profiteren zijn 

we de mooie katholieke kerk gaan bezichtigen en ook de Aue, een 

grote tuin van de prins, waar we de marmeren baden hebben 

bewonderd. Langs het kasteelplein zijn we naar onze herberg 

teruggekeerd, waar we mevrouw Ennenberg en haar dochter 

aantroffen. Samen met hen hebben we na het avondmaal de 

pousse-café gebruikt.  

 

22 juni 

 

Vanmorgen zijn we om 9 uur langs de Aue naar de Wilhelmshöhe 

gegaan. Het is een kasteel op anderhalve mijl van Kassel, buiten-

gewoon knap gebouwd. Het bestaat uit een corps de logis en twee 

zijvleugels, gedecoreerd met zuilen, het geheel in een roodachtige 

steen, wat een heel mooi effect geeft. Een beetje verder ligt op een 

hoogte de Löwenburg. Het is een oud kasteel dat gebouwd is in de  
 

 
 

Boven een trap van watervallen staat het Herculesbeeld (schilderij rond 1800). 

 

Pruisen, Groot-Brittannië en Hannover streden tegen een coalitie van Rusland, 

Oostenrijk, Zweden, Saksen en Frankrijk. In de tweede slag bij Lutterberg, in 

1762, versloeg hertog Ferdinand van Brunswijk met zijn Brits-Hannoveriaans 

leger een Frans-Saksische troepenmacht. 
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twaalfde eeuw. Binnen de muren vindt men een mooie kapel, een 

klein arsenaal en tal van bemeubelde kamers. Van op een van de 

torens heeft men een prachtig uitzicht. Na het middagmaal zijn we 

naar de piramide geklommen waarop het beeld van Hercules 

staat, 40 voet hoog. Het water stroomt er langs een trap van meer 

dan 300 treden naar beneden en vormt zo mooie watervalletjes. 

Er zijn ook grotten te zien, waaronder die van Neptunus met zijn 

drietand. Het interessantst vond ik de Duivelsbrug waar het water 

zich van steile rotsen stort, de aquaduct waar het water van 100 

voet naar beneden valt, en de fontein die het water 140 voet naar 

boven spuit. Na een wandeling in de tuin keerden we rond 8 uur 

terug naar Kassel. 

 

23 juni 

 

Deze ochtend maakte ik met mama nog een wandeling in de stad, 

die werkelijk heel mooi is. Langs de ronde Königsplatz kwamen 

we aan de Friedrichsplatz. In het midden van het plein staat een 

prachtig standbeeld van landgraaf Frederik II, en daarnaast het 

mooie museumgebouw. In de Bellevuestraat, vanwaar men op de 

Aue uitkijkt, staat een nieuwe poort, die nog niet af is. Rond de 

middag zijn we dan uit Kassel vertrokken. Onze eerste halte was 

Wabern, waar ook een kasteel te zien is. Na 6 uur kwamen we in 

Jesberg aan, een dorp waar we in het posthuis goed logement 

vonden en goed werden bediend. Vóór het avondeten maakten we 

nog een heerlijk wandelingetje naar een oude ruïne op een heuvel. 

 

24 juni 

 

We zijn vroeg vertrokken uit Jesberg. De eerste plaats waar we de 

paarden wisselden was Halzdorf. Daarna kwamen we aan in de 

stad Marburg, waar een academie is aan de oevers van de rivier. 

We moesten er wachten op een herstelling aan ons rijtuig, en dus 

hebben we er gedineerd en daarna een oud kasteel bezocht, dat 

enkele weken geleden door de Fransen is verwoest. Van daaruit 
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hadden we een prachtig uitzicht over de streek. In de loop van de 

namiddag vervolgden we onze reis. Het was een aangename weg, 

langsheen de oevers van de Lahn en langs enkele oude ruïnes. Om 

6 uur kwamen we in Giessen, dat toebehoort aan de hertog van 

Darmstadt. Omdat het een mooie avond was, besloten mijn ouders 

verder te rijden tot het stadje Butzbach, dat aan dezelfde prins 

toebehoort. De rijweg was in heel goede staat, de dorpen ruim en 

degelijk gebouwd. Het was al 10 uur toen we aan het posthuis 

aankwamen. De baas was al gaan slapen, en als souper hebben 

we dan maar thee gedronken. 

 

25 juni 

 

Om 8 uur vertrokken we uit Butzbach. We passeerden langs de 

grote zoutmijnen van Nauheim, eigendom van de keurvorst van 

Hessen. Het volgende stadje was Friedberg, waar we de paarden 

wisselden. De weg van hier naar Frankfurt was heel aangenaam, 

want hij was aan weerskanten beplant met fruitbomen. Om 2 uur 

kwamen we aan in Frankfurt, een mooie stad met wel 60.000 

inwoners. Eertijds was het een vrije stad, waar de keizers van 

Duitsland werden verkozen. Na het diner hebben we er wat rond-

gewandeld. We zijn gaan kijken naar het monument dat wijlen de 

koning van Pruisen heeft laten oprichten voor de Hessische 

officieren en soldaten die zijn gesneuveld bij de inname van de 

stad in 1792. 

 

26 juni 

 

's Anderendaags is ook maarschalk Kellerman in onze herberg 

Het Rode Huis aangekomen. We hebben in de stad rondgewan-

deld en daarna aan de table d'hôte gedineerd. 's Avonds is de 

bankier, meneer Heyder, ons komen ophalen om naar zijn schoon-

zoon te rijden, die zowat één mijl buiten Frankfurt woont. We 

hebben daar thee gedronken en zijn om 10 uur naar de stad 

teruggekeerd. 
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27 juni 

 

Een herstelling aan de koets vertraagde ons vertrek. Nadat we 

eindelijk vertrokken waren, kwamen we eerst aan in Hattersheim, 

waar we de paarden wisselden. Van daaruit was het nog maar 

vier mijl naar Mainz. We passeerden langs Hochheim, dat bekend 

is om zijn goede Rijnwijn. Van ver ziet men de stad Kofsheim al 

liggen, die in de jongste oorlog volledig werd verwoest. Het is 

daar dat de Main in de Rijn uitmondt. Rond 2 uur kwamen we in 

Kastel, een klein versterkt stadje tegenover Mainz. Om problemen 

met de douane te vermijden bleven we hier. Na het diner staken 

we langs een grote scheepsbrug de Rijn over naar Mainz, een 

grote stad die heel goed versterkt is. Langs enkele straten, waar 

de sporen van het beleg nog te zien waren, bracht men ons naar 

de kathedraal. Het kasteel is, zoals ook enkele heel mooie huizen, 

veranderd in een kazerne. Op een plein stonden verscheidene 

kanonnen die men op de vijand had buitgemaakt. Van daar 

keerden we naar onze herberg terug. 

 

28 juni 

 

Om 9 uur 's ochtends zijn we ingescheept op een jacht, Sint-Jozef 

genaamd. De rijtuigen werden op een andere boot geplaatst, die 

eraan was vastgemaakt. Er was een baas en twee schippers aan 

boord. Ze moesten roeien, want de wind zat tegen. Wij hadden de 

beschikking over een kleine kajuit, waar we goed zaten, maar af 

en toe klommen we op het dek om te kunnen genieten van de 

schilderachtige uitzichten. We passeerden het mooie kasteel van 

Biebrich en de stad Elsfeld, waar we een paard namen om de boot 

voort te trekken. In de namiddag kwamen we aan in Rüdesheim. 

Daar legden we aan. Na een korte rustpauze wandelden we naar 

de mooie ruïnes van Metternich en beklommen we een heuvel met 

wijngaarden, om te gaan kijken naar het Niederwald, dat eigen-

dom is van de graaf von Ostein. Sommige delen van het bos zijn 

heel mooi, maar andere zijn compleet verwoest tijdens de oorlog. 
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Bij een paviljoentje, dat omringd was met zuilen, hebben we even 

uitgeblazen. Daarna vervolgden we onze weg door het bos tot aan 

een plek die Rossel wordt genoemd, vanwaar we een fantastisch 

uitzicht hadden. Aan onze voeten lag de Rijn met de Mauseturm 

en aan de overkant de stad Bingen aan de boorden van de Nahe. 

Het viel ons zwaar deze charmante plaats te verlaten, maar de 

zonsondergang noopte ons terug te keren naar ons logement, 

waar een goed avondmaal ons weer op krachten deed komen. 
 

29 juni 

 

Een kleine indigestie van mama vertraagde ons vertrek. In af-

wachting maakte ik met papa nog eens dezelfde wandeling als 

gisteren, waarop we ook het jachtslot zagen in het midden van het 

bos. Zodra mama opgeknapt was gingen we aan boord. De oevers 

van de Rijn zijn werkelijk prachtig. We zagen er talrijke ruïnes, 

oude kastelen en mooie dorpen. Vooral de ligging van de stad St.-

Goar, met de ruïnes van de vesting Rheinfels, vond ik buiten-

gewoon. We kwamen ook voorbij steile rotswanden, waar papa 

een paar pistoolschoten loste, wat een mooie echo veroorzaakte. 

Toen we in Bacharach waren, vroegen twee heren uit Koblenz of 

ze met ons mochten meevaren. Wegens de nachtelijke duisternis 

konden we echter de monding van de Lahn niet zien, die zich in de 

Rijn stort op één mijl van Ehrenbreitstein, waar we 's avonds om 

10 uur aankwamen en onderdak vonden bij de postmeester. 

 

30 juni 

 

We ontbeten in de tuin, vanwaar we uitzicht hadden op de Rijn en 

op Koblenz. Met een veerpont zijn we daar dan naartoe gegaan. 

Het is een riante en mooi gebouwde stad. Men nam ons mee naar 

het kasteelplein, waar een kapel was met een monument ter ere 

van verscheidene Franse generaals. Langs dezelfde weg terugge-

keerd, bezochten we de ruïnes van de vesting Ehrenbreitstein, die 

men heeft laten springen. 's Avonds zijn we opnieuw naar de stad 

gegaan om de Chartreuse te bezoeken, een vernield klooster dat 
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gesitueerd is op een berg van waaruit we een schitterend uitzicht 

hadden op de Rijn en op de Moezel, die er aan de andere kant van 

de stad in uitmondt. We konden ook de Lahn zien en vele dorpen, 

een heerlijk landschap. Daarna begaven we ons terug naar ons 

logement, waar de postmeester, die officier was geweest in het 

Oostenrijkse leger, ons vertelde over zijn veldtochten. 
 

 
 

De Rijn nabij St.-Goar met de burcht Rheinfels. 

 

1 juli 

 

Om 7 uur vanmorgen zijn we opnieuw aan boord gegaan. De 

wind zat tegen, en de schippers hadden alle moeite van de wereld 

om de boot vooruit te doen gaan. We passeerden Andernach en 

Remagen. De oevers zijn hier vlakker en minder schilderachtig. 

Pas in de buurt van Bonn verschenen er opnieuw bergen. Men 

noemt ze de Zeven Broers.18 Op de toppen bevinden zich weer 

ruïnes. Omdat de nacht al was ingevallen, legden de schippers de 

boot aan de kant nabij een schamel dorp, Mondorf. Ik ging er met 

papa naartoe om brood, wijn en eieren te kopen, waarmee we in 

 
18 Het Zevengebergte. 
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de kajuit ons avondmaal klaarmaakten. Daarna legden we mat-

rassen op de vloer en sliep iedereen zo goed en zo kwaad als het 

ging. Deze mooie reis zal ik me zeker heel mijn leven herinneren. 

De Rijnoevers bieden zulke gevarieerde en schilderachtige pano-

rama's, altijd ontdekt men nieuwe dorpen en stadjes, waar oude 

kastelen en ruïnes ons doen denken aan vervlogen eeuwen en 

waar de bergflanken beplant zijn met wijnstokken. Vooral tussen 

Rüdesheim en Koblenz zijn de oevers op hun mooist. Er zijn wel 

enkele gevaarlijke plaatsen in de rivier, vanwege verborgen rots-

klippen, maar de bootslui kunnen ze zonder risico ontwijken. 

 

2 juli 

 

Terwijl wij nog sliepen waren de schippers al weggezeild. Om 7 

uur 's morgens legden we aan in Keulen. Daar verlieten we de 

boot en namen we onze intrek in herberg De Heilige Geest, aan 

de oevers van de Rijn. De herbergier was zo vriendelijk voor onze 

alle douaneformaliteiten te regelen. Na ons te hebben opgemaakt 

en te hebben ontbeten, zijn we gaan wandelen in deze grote en 

chique stad. Er staan meer dan 6.000 huizen, en eertijds ook nog 

eens 100 kerken en kloosters, waarvan meer dan twee derde zijn 

opgeheven en verkocht. Men bracht ons naar de kathedraal en 

toonde er ons de kerkschatten, waarvan de helft is verdwenen. We 

kregen er een monstrans te zien die rijkelijk versierd was met 

kostbare edelstenen, en die men op één miljoen schatte. Daarna 

zijn we naar de kerk van Sint-Ursula gegaan, waar we een kapel 

zagen die gevuld was met beenderen. Van daaruit gingen we naar 

de heer vicaris Hardi, die bekend is om zijn heel knap gemaakte 

wassen portretten. Hij liet ons ook enkele experimenten met 

elektriciteit zien. Zeer curieus! Op de terugweg kwamen we langs 

het stadhuis, een gotisch gebouw met Romeinse inscripties. Na het 

avondmaal gingen we nog naar de omwalling kijken, maar die 

vond ik niet mooi. Daarna dronken we thee in de gelagzaal, die 

uitkijkt op de Rijn en op de stad Deutz aan de overzijde, waar men 

met een veerpont naartoe kan. 
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3 juli 

 

We zijn uit Keulen vertrokken na 7 uur 's ochtends. In Bergheim 

wisselden we de paarden. Daarna kwamen we in Julich, een nette 

en sterke stad met een grote citadel, waaraan nog gewerkt wordt. 

De postmeester bracht ons het nieuws dat er een wapenstilstand 

was gesloten tussen de Fransen en de Russen.19 We staken de 

Roer over en arriveerden in de namiddag in Aken, een heel mooie 

stad, omringd door bergen. Nadat we bij de herberg De Gouden 

Draak waren uitgestapt, profiteerden we nog wat van de avond 

om een wandeling te maken in de stad, die bekend staat om haar 

warme baden en daarom door vele zieken wordt bezocht. Men 

bracht ons tot bij de bron, langs een mooie publieke promenade, 

beplant met bomen, en tot bij het mooie stadhuis. De verster-

kingen zijn afgebroken en vervangen door mooie wandeldreven. 

Ook zijn we naar de tuin van de herbergier gaan kijken, vanwaar 

we een mooi uitzicht hadden over de stad en de omgeving. Na het 

avondmaal ben ik met papa naar het speelhuis 20 geweest, waar 

we 'rood en zwart' hebben gespeeld, maar er was weinig volk. 

 

4 juli 

 

In de voormiddag gingen we langs een aangename weg naar een 

klein stadje, Burtscheid genaamd, op een halve mijl van Aken. 

Ook daar bevinden zich warme baden. We zagen daar een grote 

 
19 De wapenstilstand maakte op 25 juni een einde aan de Vierde Coalitieoorlog, 

na de slag bij Friedland (zie dagboek 21 juni). De vrede werd op 7 juli plechtig 

door Napoleon en tsaar Alexander ondertekend op een vlot in een grensrivier, de 

Memel. Rusland kon als verliezende partij de schade beperken door met 

Napoleon een verbond te sluiten, dat slechts vijf jaar zou standhouden. Pruisen 

betaalde het gelag: het verloor zowat de helft van zijn grondgebied aan Frankrijk 

en Polen. 
20 'La salle du jeu'. Publieke speelhuizen bestonden al in vele Europese steden, 

maar het woord 'casino', in de 17de eeuw ontstaan in Venetië, was toen nog niet 

overal verspreid. De naam 'rouge et noir' van het spel heeft waarschijnlijk te 

maken met de rode en zwarte vakjes van de roulette. Mogelijk is ook de titel van 

Stendhals bekende roman daarop geïnspireerd. 
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bron, waar het water met grote bellen uit de grond gutst. Het is zo 

warm dat de omwonenden het gebruiken om er hun eieren in te 

koken. We hebben ervan geproefd, en het smaakte inderdaad naar 

rotte eieren. Toen we terugkeerden naar Aken, waren we moe. We 

hebben dan nog de kathedraal bezocht, waar zich het graf van 

Karel de Grote bevindt, de eerste romaanse keizer, die in Aken is 

gekroond en er dikwijls resideerde. Rond de middag zijn we weer 

vertrokken. De weg was heel slecht, maar toch bereikten we 

zonder ongelukken Maastricht, waar we de Maas overstaken via 

een grote stenen brug. We logeerden in De Hazewind, waar we 

goed werden bediend. Daarna bracht men ons naar de Sint-

Pietersberg, een lange berg op een halve mijl van de stad. Hij is 

helemaal ondergegraven, want sinds eeuwen heeft men er stenen 

uitgehouwen. Het interieur lijkt op grote kelders, waarin zoveel 

gangen zijn dat men er gemakkelijk in kan verdwalen. Onze gids 

gaf daarvan een paar trieste voorbeelden. Men hoort er ook veel 

echo's, en er is ook een bron met helder water. In de rotswanden 

hebben tal van reizigers hun naam gegrift, en wij hebben er de 

onze aan toegevoegd. Nadat we zo'n uur in de ondergrond hadden 

rondgewandeld, zijn we naar de citadelweide gegaan. Van daar 

zijn we te voet naar de goed versterkte stad teruggekeerd. De 

straten zijn mooi geplaveid en de huizen goed gebouwd, zoals in 

het merendeel van de Hollandse steden.  

 

5 juli 

 

Om 8 uur zijn we vertrokken uit Maastricht. De hele dag door 

werden we verschrikkelijk geplaagd door de hitte en het stof. De 

eerste plaats waar we de paarden wisselden was Tongeren. Een 

lelijk stadje, waar niets interessants te zien is. Van daar ging het 

naar Sint-Truiden, dat ook nog tot het land van Luik behoort. 

Zowat een mijl verder reden we het grondgebied van Brabant 

binnen, wat goed te merken was aan de netheid van de dorpen en 

aan de vruchtbaarheid van de akkers. In Tienen, een mooi stadje, 

hielden we halt aan het posthuis, dat een mooie tuin had. Het was 
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al laat toen we in Leuven aankwamen, een grote stad die vroeger 

beroemd was om haar universiteit, die nu is afgeschaft.21 We zijn 

naar het stadhuis gaan kijken, een van de allermooiste gotische 

gebouwen. Nadat we in zeven haasten hadden gegeten, vervolg-

den we onze weg, hoewel het al donker begon te worden. Het was 

klokslag middernacht toen we de poorten van Mechelen binnen 

reden. We stapten uit aan het Keizershof. Maar de kermis had 

zoveel volk op de been gebracht, dat men ons onmogelijk een 

aparte slaapkamer kon geven. We aten in de gemeenschappelijke 

ruimte, maar doordat er van tijd tot tijd nog meer vreemdelingen 

binnenkwamen, moesten we ons op de duur terugtrekken in de 

voorraadkamer, waar we de rest van de nacht hebben doorge-

bracht zonder te slapen. Wat mezelf betreft, ik heb mijn redding 

gezocht in onze wagen. 

 

6 juli 

 

Vóór 5 uur waren we al uit Mechelen weg. We hielden even halt 

in Walem, en om 7 uur waren we al in Antwerpen. Mama stapte 

uit aan het huis van grootvader, die met mijn twee tantes en mijn 

oom in de stad was. Wat een vreugde bij het weerzien na een zo 

lange afwezigheid! We brachten ook een bezoek aan mijn tante 

Wellens en aan mijn oom van Havre. Na het diner wilden we uit 

Antwerpen vertrekken, maar de poorten van de stad waren 

gesloten wegens een brand. Het was al 8 uur toen we eindelijk in 

Wijnegem aankwamen. 

 

 

 

 
21 Het Franse bewind schafte in 1797 de Leuvense universiteit af omdat ze haar 

confessioneel karakter weigerde te verloochenen. Napoleon richtte in 1808 voor 

heel het rijk één grote keizerlijke universiteit op, die bij ons vestigingen of 

'academies' kreeg in Brussel en in Luik. Onder Willem I kreeg ook Leuven in 

1817 een rijksuniversiteit, maar in 1834 besloot de Belgische regering die weer 

af te schaffen. Prompt richtten de bisschoppen een katholieke universiteit op in 

Mechelen, die het jaar nadien naar Leuven verhuisde. 
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Epiloog 

 

Zes jaar na zijn terugkeer moest de 19-jarige Constantin van 

Havre, schrijver van dit reisverslag, zoals vele jonge edelen dienst 

nemen in het erelegioen van Napoleon, dat was opgericht voor de 

persoonlijke bescherming van de keizer. Zijn vader Charles had 

tevergeefs getracht hem op medische gronden te laten vrijstellen. 

Intussen had Charles het kasteel Kijckuit verbouwd en het domein 

door tal van aankopen uitgebreid. Hij maakte ook plannen voor de 

verfraaiing van het park, maar overleed in 1814, nog voor die 

waren gerealiseerd. 
 

    
 

Constantin van Havre (1794-1855)                    Het kasteel Kijckuit te Wijnegem 
 

Constantin erfde het domein en wist het nog verder uit te breiden. 

In 1815 trad hij in het huwelijk met jonkvrouw Catharina della 

Faille, die in 1838 ook het kasteel Boeckenberg in Deurne 

verwierf. Ze kregen twee kinderen, Adeline en Gustave. Laatst-

genoemde zou in 1848 burgemeester van Wijnegem worden. Ook 

ridder Constantin van Havre vervulde nog eervolle functies, zoals 

die van chef van de Antwerpse Garde Civique, een korps dat in-

stond voor de handhaving van de openbare orde. In 1851 werd hij 

senator. Hij overleed in 1855 en ligt samen met zijn echtgenote, 

overleden in 1880, begraven in de familiekelder te Wijnegem. 
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WAT STRAATNAMEN VERTELLEN 
(D-F) 

 

Carlo Evers 

 

 

De Reep 

 

De gemeenteraad besliste op 26 februari 2007 de nieuwe, doodlo- 

pende zijstraat van de Lazaretstraat De Reep te noemen. 

Namen met het woord ‘reep’ werden dikwijls gegeven aan smalle, 

rechthoekige percelen grond. Waar nu De Reep en de Lazaret-

straat liggen, groeide in de 17de-18de eeuw een Reepbos. Enkele 

vermeldingen: 

* 1761: Het bosch aen de straet met 't Reepbosch 2 bunder 181 

roeden behoort Joseph de Heuvel. 

* 1762: Jonc Simon Joseph De Heuvel, het bosch aen de straete 

met ‘t Reepbosch 2b. 182r. 

* 1794: Item een bosch aen de straete & het Reepbosch 2b. 180r. 

in huere bij Cornelis Franssen. Eigenaar was Simon de Neuff.  
(Arch. gem. Wijnegem, Gemeenteraadsbesluiten) 

(RAA o/a wijn n° 1 en n°12 minuut v/h dorpsboek) 

(Inventarisatie in de Franse Revolutie van alle gronden gelegen onder Wijnegem 

RAA o/a wijn n° 8a,b,c) 

 

Deurnesteenweg 

 

In de Atlas der Buurtwegen (1846) staat de Deurnesteenweg, met 

een lengte van 451 meter, aangegeven onder nummer 2: Chemin 

Deurne à Schooten, Hoogmolenstraet. De Deurnesteenweg kruist 

de Merksemsebaan. Slechts een kort stukje links en rechts van het 

kruispunt is Wijnegems grondgebied. In Deurne gaat hij over in 

de Schotensteenweg, aan de andere zijde loopt hij via de Hoog-

molenbrug over het Albertkanaal naar Schoten. 
(Atlas der Buurtwegen, T.D. gemeente Wijnegem. 1846) 
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De Wijngaardstraat 

  

Gemeenteraad van 6 april 1959: De raad besluit aan de verkeers-

weg, voorzien op het bijzonder plan van aanleg, gaande van de 

Fortveldstraat naar de Ertbruggestraat, de naam te geven van 'De 

Wijngaardstraat'. Zijstraten zijn: de Hoevestraat, de Jan Baptist 

Pittoorsstraat en de Ganzenweg. Deze benaming wordt gegeven 

ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Koninklijke 

Harmonie De Wijngaard, gebeurtenis welke dit jaar zal worden 

gevierd.  

Vermoedelijk werd de harmonie (aanvankelijk fanfare) opgericht 

tijdens een vergadering op 25 juni 1859, maar zeker is dat niet. De 

eerste voorzitter was Jozef Aerts, notaris te Wijnegem, en Eduard 

Reusens was de eerste secretaris. De viering van het honderdjarig 

bestaan, tijdens het voorzitterschap van Michel Briers, werd in 

juni-juli 1959 over liefst drie zondagen gespreid. In 1996 fuseerde 

harmonie De Wijngaard met harmonie De Vrijheidsvrienden. Zij 

gaan nu samen door het leven als Koninklijk Harmonieorkest De 

Wijngaard-Vrijheidsvrienden. 
(Arch. gem. Wijnegem, Gemeenteraadsverslagen) 

 (C. Evers en L. Spaepen, 150 jaar harmonie in Wijnegem, HK Wijnegem, 2009)  

 

Dokter Van de Perrelaan  

 

Gemeenteraad van 31 mei 1968: Gelet op het voorstel van het 

college, beslist (de raad) laan B in de verkaveling Sadim de naam 

te geven van 'Dokter Van de Perrelaan'. Deze u-vormige straat 

staat aan twee kanten in verbinding met de Rerum Novarumlaan. 

Dokter Alfons Van de Perre werd geboren te Geel op 13 juli 1872 

en stierf in Wijnegem op 4 augustus 1925. Hij was een belangrijke 

figuur binnen de Vlaamse beweging. Afkomstig uit een bemiddel-

de familie, studeerde hij geneeskunde in Leuven. Hij vestigde zich 

in 1897 als arts in Geel, later in Antwerpen. In 1906 huwde hij 

met Julia Bollens. Hij zou geregeld optreden als mecenas van 

uiteenlopende Vlaamse initiatieven. Van november 1912 tot 
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oktober 1919 zetelde hij in de Kamer als katholiek volksvertegen-

woordiger voor het arrondissement Antwerpen.  
 

 
 

Dokter Alfons Van de Perre (1872-1925) 
 

Op 2 mei 1914 richtte hij samen met Frans Van Cauwelaert en 

Arnold Hendrix in Antwerpen De Standaard NV op, die nadien 

het dagblad De Standaard zou uitgeven. Bij het uitbreken van de 

Eerste Wereldoorlog vluchtte hij met zijn gezin naar Londen. Hij 

werd er door de Britse en Belgische regering aangezocht om deel 

uit te maken van een politieke missie in Zuid Afrika. Deze vijf 

maanden durende reis en de daar opgelopen ziekten zouden zijn 

gezondheid flink ondermijnen. Later tijdens de oorlog trok hij 

zich het lot van de Vlaamse soldaten aan het front erg aan en 

bemiddelde hij hierover tevergeefs bij de Belgische overheid 

Dokter Alfons Van de Perre woonde een tijd op het Weilandshof, 

een statig herenhuis aan de Turnhoutsebaan nabij de grens met 

Schilde. In het park van Wijnegem herinnert een gedenkplaat aan 

zijn verblijf in onze gemeente.  
(www.nl.wikipedia.org/wiki/Alfons_Van_de_Perre) 

(Arch. gem. Wijnegem, Gemeenteraadsverslagen)  

http://www.nl.wikipedia.org/wiki/Alfons_Van_de_Perre
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Dorenboslaan 

 

Uit het gemeenteraadsverslag van 29 december 1971: Daar het 

normaal is het doorgaand recht gedeelte als Turnhoutsebaan te 

beschouwen en het oud gedeelte van de huidige Turnhoutsebaan 

rond het gewezen Fort I, tussen de Krijgsbaan en de rechttrekking 

van de Turnhoutsebaan, van naam te veranderen; Gelet op het 

advies van de commisie voor Toponomie en Dialectologie; Over-

wegende dat de meerderheid der inwoners van de betrokken 

straat zijn instemming heeft betuigd met de voorgestelde wijziging 

Besluit: In principe de naam van de Turnhoutsebaan, deel tussen 

de Krijgsbaan en de rechttrekking van de Turnhoutsebaan, af te 

schaffen en te wijzigen door 'Dorenboslaan'. Deze princiepsbe-

slissing werd bevestigd na goedkeuring van de gouverneur. 

Het element 'doren' is etymologisch waarschijnlijk afgeleid van 

'torn', met de betekenis van 'spichtig gras, halm'. In het woord 

'doorn' is de betekenis 'scherp' bewaard. 

In 1742 vermeldt cartograaf P. Stijnen Het Dorenbosch onder het 

nummer 154, met een grootte van 277,5 roeden, gelegen op het 

Rughveldt tussen de wegh van Borsbeek naer Wijneghem (Krom-

melei) en de wegh over het Rughveldt (Turnhoutsebaan). Een weg 

komende van de Turnhoutsebaan gaf uit op dit perceel. Andere 

aanpalende gronden waren nr 13 (naamloos op de kaart), nr. 155 't 

Lindenbosch, nr. 153 't Verloren boombosch en een perceel toe-

behorende aan mevrouw Fraulla.  
(Arch. gem. Wijnegem, Gemeenteraadsverslagen) 

(J. de Vries, Etymologisch woordenboek) 

(Kaart Casteel ende Graeffschappe van Wijneghem, P. Stijnen, 1742) 

 

Driehoekstraat 

 

Op de collegezitting van 17 september 1930 werd beslist dat de 

nieuwe straat, vertrekkende vanaf het nieuwe plein, behoorende 

tot de ridder Gustaaf van Havrelaan, op het plan gemerkt straat B 

e, eindigende in de lange Fortveldstraat, zal worden genoemd 

'Henri Aertsstraat'. Henri Aerts was de eerste burgemeester van 
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Wijnegem (1795-1844). Zes jaar later, op 14 juli 1936, besloot het 

college nochtans het gedeelte vanaf de Merksemsebaan tot aan de 

Turnhoutsebaan (tussen de huizen nrs. 150 en 152 ), later af te 

schaffen buurtweg, te noemen 'Driehoekstraat'.  

In de Atlas der Buurtwegen (1846) vinden we onder nummer 32: 

Sentier de Merxemsche baen à la grande route, Drijhoekweg. 

Deze weg had toen een opgegeven lengte van 200 meter. De straat 

verbindt de Merksemsebaan met de Ridder Gustave van Havre-

laan en was vroeger verbonden met de Notenboomstraat. Het 

perceel tussen Driehoekstraat, Merksemsebaan en Turnhoutsebaan 

vormde op vroegere kaarten een langwerpige driehoek.  

In de straat stond in de achttiende eeuw een herberg genaamd ‘In 

den heyblom’. Deze herberg, vroeger een hoeve, werd later omge-

bouwd tot kleine arbeiderswoningen, die er nu nog te zien zijn. 

Enkele vermeldingen: 

* 1624: de Heijblomme, ene stede metten huysinghe, gronde en 

allen den toehoorten … gelegen ende gestaen opt weijdvelt … 

* 1853: Notaris Josephus Aerts te Wijnegem verkoopt de grond 

per opbod in naam van Petrus De Pré, grondbezitter wonende te 

Brussel. Koper was Baptiste Joris, wonende te Antwerpen bij de 

heer Brasseurs, voor de som van 2.250 frank. De grond behelst 

Eene huijzing genaemd den Heijbloem bestaende uit kamers, twee 

kelders, bovenkamer, zolder, schuur, stal, gemak, bakhuis, hof en 

land, het allen aeneengelegen binnen de gemeente Wijneghem 

bekend op het plan kadastraal onder Wijk A nummers 425a- 

425b-426-427-428-gedeelte van 429 en 430, groot int geheel vijf 

en twintig aren, vijftien centiaren, palende zuid eenen weg, oost 

de kinderen Oosters, noord-oost het broederschap Sint Sebastiaen 

te Wijneghem.  
(Arch. gem. Wijnegem, Collegebesluiten 1927-1932 en 1932-1935)  

(RAA Notariaat inv. nr. 11.355) 
 

Eikenlaan 

 

Het college besloot op 10 juli 1961 volgende nieuwe naam toe te 

kennen aan de verbindingsstraat Marktplein en Wommelgem-
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steenweg: de naam 'Eikenlaan'. Een verklaring voor deze keuze is 

niet bekend. 

 

 
 

De pas aangelegde Eikenlaan (1961). 
 

De eik (quercus) is een geslacht van loofbomen. Het hout is sterk 

en hard, maar over het algemeen gemakkelijk te bewerken. Het 

werd daarom veel gebruikt in de bouw en in de meubelnijverheid. 

In de Benelux vinden we hoofdzakelijk de zomer- en wintereik, 

waarvan de wintereik het minst voorkomt. De eik is een van de 

meest dominante soorten in het Europese bos. Zijn vruchten, de 

eikels, vallen direct onder de boom. Door voorchristelijke voor-

vaderen werd de eik in West-Europa gebruikt als boomheiligdom.  
(Arch. gem. Wijnegem, Collegebesluiten) 

(www.nl.wikipedia.org/wiki/Eik)  

 

Ertbruggestraat 

 

Deze straat, die vroeger ook Eertbruggestraete, Aertbrugghestraet 

en Houtstraet heette, vormt al van oudsher de verbinding tussen 

de huidige Ruggeveldstraat en de Schotensteenweg in Deurne. 

Later kreeg ook het gedeelte tussen de Merksemsebaan en het 

kruispunt met de De Wijngaardstraat dezelfde naam. De Ertbrug-

gestraat begint nu aan de Merksemsebaan en neemt aan de 

Ruggeveldstraat een bocht naar rechts. Zij wordt doorsneden door 
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de Houtlaan en loopt verder richting Deurne tot aan de Schoten- 

steenweg. Aan het begin van de straat in Wijnegem, toen Houte 

straete genoemd, stond in het midden van de achttiende eeuw een 

tolbareel. Op het Wijnegems gedeelte stond in die periode ook een 

herberg ‘den Achtergael'. 

De naam zelf is ontleend aan het kasteel Ertbrugge, dat nog juist 

binnen Wijnegem ligt. Reeds in de dertiende eeuw vinden we het 

domein Ertbrugge terug onder de naam Goed ter Soeme. Het werd 

in 1370 gekocht door Jan van den Eertbrugghen (= van de aarden 

brug). Leden van deze adellijke familie zetelden in de Antwerpse 

schepenbank. Sindsdien staat het goed bekend onder de naam ter 

Eertbrugge. In de daaropvolgende eeuwen kwam het domein in 

handen van verscheidene andere families.  

Op een figuratieve kaart uit 1645 vinden we een schematische 

afbeelding van het lusthof: een rechthoekige stenen woning van 

één bouwlaag, onder een zadeldak met ingewerkt poortgebouw. 

Op een kaart van P. Stijnen uit 1753 bemerken we een rechthoe-

kig kasteel van twee bouwlagen, onder een zadeldak met twee 

torentjes en een driehoekig fronton. Koetshuis en stallingen vor-

men samen met het poortgebouw en het kasteel een ruim vierkant. 

De dreef, aangelegd in 1753 naar de nieuwe steenweg, staat ook al 

op deze kaart. Drie pachthoeven hoorden bij het goed Ertbrugge: 

de huidige hoeve Covens en twee hoeven tussen de nieuwe dreef 

en de Galgenstraat. 

Vermoedelijk hebben kasteel en park omstreeks 1790 hun huidige 

vorm gekregen. Het classicistische kasteel is een symmetrisch 

bepleisterd gebouw, waarvan de drie centrale traveeën voorzien 

zijn van een driehoekig fronton. Het park werd aangelegd in 

landschapsstijl, de hofgracht in een grillige vorm met vijverarmen. 

Bij de toegang tot de moestuin en de boomgaard, ten westen van 

het kasteel, werden stallingen en een hovenierswoning gebouwd, 

verbonden door een poortgebouw. 

In de twintigste eeuw was het kasteel achtereenvolgens eigendom 

van de familie du Bois, van de Werve en de Borrekens. Het werd 

echter verhuurd, o.a. vanaf 1928 aan Louis Franck, oud-minister 
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en gouverneur van de Nationale Bank. In de volksmond werd het 

goed daarom wel eens 'Hof van Franck' genoemd. In mei 1940 

eisten de Duitse bezetters het domein op, gevolgd door de Engelse 

bevrijders in 1944. Ook tussen 1953 en 1962 zat het Engelse leger 

er. Vervolgens deed het dienst als bejaardentehuis, tot het in 1971 

gehuurd werd door de vzw Kindertehuis Immaculata. De laatste 

jaren is het kasteel eigendom van een kledingbedrijf. 
( Arch. fam. De Borrekens) 

(Marc Van Aerde, Parochie Heilig Hart van Jezus, Deurne-Ruggeveld 1910-1985)  
 

 
 

Het kasteel Ertbrugge omstreeks 1880. 

 

Fortveldstraat  

 

Collegebeslissing van 17 september 1930: De straat A liggende 

langsheen de Tuinwijk, eene verbinding daarhebbende tusschen 

de Merxemsche en Turnhoutsche Baan (aan het Godsgasthuis) te 

noemen 'Lange Fortveldstraat'. Op 26 mei 1936 besloot het colle-

ge echter de naam te veranderen in 'Fortveldstraat'.  



 45 

Zijstraten zijn, vanaf de Turnhoutsebaan: de Notenboomstraat, de 

Salvialaan, de Tuinwijk, de Vuurkruisenlaan en de De Wijngaard-

straat. Vroeger was dit de laatste bebouwde zijstraat voor Fort I. 

Verder gelegen huizen dienden in hout opgetrokken te worden, 

zodat ze bij vijandelijkheden onmiddellijk konden afgebroken 

worden. Bij het begin van de straat, achter de bushalte, lag in de 

jaren 1950 en '60 het veld van Wijnegem Voetbalclub, ommuurd 

met betonplaten. In de jaren '20 bevond het zich achteraan in de 

straat, tussen de Vuurkruisenlaan en de De Wijngaardstraat. In de 

jaren '70 verhuisde de club naar de Kasteellei, waar ze nog steeds 

speelt. Op het terrein in de Fortveldstraat speelde vervolgens ook 

nog een korfbalclub, voordat het rond 1980 verkaveld en bebouwd 

werd. 
 (Arch. gem.Wijnegem, Collegebesluiten: 1927-1932 en 1935-1938) 

(Ons dorp van toen, catalogus HK Jan Vleminck, 1998) 

 

Frans Van Schevensteenstraat 

 

Collegebesluit van 16 oktober 1930: De nieuwe straat, eene ver-

binding daar hebbende tusschen de verbreede Kromme lei en de 

Turnhoutsche baan, gelegen Sectie B, Koolsveld, zal worden 

genaamd 'Frans Van Schevensteenstraat'; hij was schepen van 

Wijneghem van 1848 tot 1888.  

Deze straat verbindt de Koolsveldlaan met de Turnhoutsebaan. 

Als zijstraten heeft zij de Bijlweg en de Peter Benoitstraat, en ze 

wordt doorsneden door Het Loo. 

Frans (1) Van Schevensteen was de zoon van Joannes Van Sche-

vensteen, de vermoedelijke stichter van brouwerij De Reiger in de 

Broekstraat. Hij was gemeenteraadslid van Wijnegem vanaf 1818. 

Zijn zoon Frans (2) Van Schevensteen, naar wie de straat werd ge-

noemd, volgde zijn vader op als brouwer. Onder zijn leiding werd 

het bedrijf aanzienlijk uitgebreid. Hij was veertig jaar schepen. Na 

zijn overlijden in 1888 kwam de brouwerij in handen van zijn 

zoon Corneel en nadien van zijn kleinzoon Frans (3), onder wie de 

brouwerij het toppunt van haar bloei kende. Bij het uitbreken van 

de oorlog in 1914 vluchtte de familie Van Schevensteen naar 
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Nederland, waar Frans (3) overleed. Zijn weduwe hertrouwde met 

de heer Schellekens, die na de oorlog het beheer van de Wijne-

gemse brouwerij op zich nam. Hij breidde de zaak nog verder uit 

en noemde ze 'Ardea'. De brouwerij kende nog een kortstondige 

bloei, tot de familie in 1932 terug naar Nederland trok. 

 

 
 

Schepen en brouwer Frans Van Schevensteen (zittend) omstreeks 1870. 
 

De gebouwen werden kort voor de oorlog verkocht aan de heer 

Brems, die er een olieverwerkend bedrijf in onderbracht. Vandaag 

zijn er plannen om ze te verbouwen tot lofts en appartementen. 
 (Arch. gem. Wijnegem, Collegebesluiten 1927-1932) 

 (C. Evers en L. Spaepen, Herinneringen aan Wijnegem, 2000) 

(J. Wuyts, Enkele grepen uit de geschiedenis van Wijnegem, 1952) 
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HET GEBEURDE ALHIER 
IN 1910 

 

Carlo Evers 

 

 

In ons overzicht van krantennieuwtjes over het Wijnegemse leven 

van honderd jaar geleden, laten we deze keer de opsomming van 

ongevallen en diefstallen achterwege, en we beperken ons tot de 

voor ons dorp belangrijkste gebeurtenis van het jaar: de inhuldi-

ging van het nieuwe gemeentehuis.  

 

Vóór 1910 had Wijnegem geen volwaardig gemeentehuis. Tijdens 

het ancien régime was er ook nog geen gemeentebestuur zoals nu. 

Een schepenbank, onder leiding van een schout die de plaatselijke 

heer vertegenwoordigde, sprak recht en besliste over zaken als 

belastingen en armenzorg. Vermoedelijk zetelden ze in de zeven-

tiende en achttiende eeuw in herberg De Swaen, tegenover de 

Kosterijstraat. 

 

Pas vanaf de Franse tijd is er sprake van burgemeesters, schepe-

nen en gemeenteraden. In Wijnegem vergaderden ze aanvankelijk 

in de woning van Henri Aerts, notaris en eerste burgemeester van 

1795 tot 1844. Na zijn overlijden huurde de gemeente op verschil-

lende plaatsen een of twee kamers. Zo stelde ontvanger Cornelius 

Van Schevensteen een vertrek in zijn woning ter beschikking, 

waarvoor hij een vergoeding ontving van 54 frank per jaar. Na 

zijn dood in 1865 zette zijn zoon Daniël Jozef zijn taak voort. In 

1875 kwam hij echter wegens een kastekort in conflict met de 

gemeenteraad, waardoor naar een andere locatie werd uitgekeken. 

Die werd gevonden in de nieuwe woning van Ludovicus Pauwels, 

waar twee kamers werden gehuurd voor de periode van twee jaar, 

met een jaarlijkse huurprijs van 130 frank. Dit 'gemeentehuis' lag 

tegenover de Wommelgemsesteenweg. 
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De gemeentearchieven werden opgeborgen in kasteel Kijckuit van 

ridder Gustave van Havre, die immers burgemeester was van 1848 

tot 1892. 

Als laatste voorlopige gemeentehuis deed een woning dienst die 

ongeveer tegenover het huidige gemeentehuis gelegen was en die 

toebehoorde aan Ludovicus Goris. 

 

Door de aangroei van de bevolking was ook dat laatste veel te 

klein geworden. Iedereen was ook die voortdurende verhuizingen 

beu en vond het hoog tijd om naar een definitief onderkomen uit 

te kijken. In 1906 stelde toenmalig burgemeester Hippoliet Meeus 

(1892-1914) voor dat de gemeente een perceel grond met twee 

kleine huisjes zou kopen dat hij zelf bezat aan de Turnhoutsebaan 

in het centrum. Hij had het perceel gekocht van het echtpaar 

Goris-Bruylants voor 16.000 frank en stelde voor dat de gemeente 

het voor dezelfde prijs zou overnemen.  
 

 
 

Op de plaats van de twee vooruitspringende huisjes op de voorgrond werd het 

gemeentehuis van 1910 gebouwd. De gemeente kocht ze van de burgemeester. 
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De raad keurde het aanbod unaniem goed. Het zou echter nog tot 

december 1907 duren vooraleer de gemeenteraad tot definitieve 

aankoop overging en de beslissing nam om een nieuw gemeente-

huis op te trekken. Als architect werd de heer Michel De Braey 

gekozen. Deze had te Wijnegem enkele jaren eerder al zijn sporen 

verdiend met de bouw van het Godsgasthuis.  
 

 
 

Het definitieve ontwerp (illustratie) werd begin 1908 afgeleverd. 

Om de bouw te bekostigen ging de gemeenteraad een lening van 

130.000 frank aan bij het Gemeentekrediet. 
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De openbare aanbesteding werd bekendgemaakt in verscheidene 

kranten en in het Staatsblad. In het Handelsblad van 15 april 1908 

verscheen de aankondiging: Gemeente Wyneghem, bouwing van 

een nieuw gemeentehuis. Aanbesteding op 12 mei, om twaalf ure 

’s middags ten gemeentehuize. Beloop van het bestek: 101.000 

frank. 

Acht aannemers brachten een bod uit. Het waren de gebroeders 

Matheussen uit Schoten die de laagste offerte indienden: 91.800 

frank. Zij deden uiteraard een beroep op diverse onderaannemers. 

Zo kregen de broers Kocherols uit Antwerpen het schrijnwerk 

toegewezen, de weduwe J. Mion & Fils uit Antwerpen legde de 

mozaïekvloer, terwijl de firma F. Alexandre uit Marcinelle zorgde 

voor het kunstsmeedwerk in de trapzaal en voor het vervaardigen 

van grillen. 

 

Hoe verder de werken vorderden, hoe moeilijker de aannemer het 

had om zijn onderaannemers te betalen. Een faillissement kon niet 

uitblijven. Op 20 september 1909 bracht het schepencollege de 

provinciale overheid ervan op de hoogte dat de bouwwerken stil- 

gelegd waren. De gemeente zag zich genoodzaakt de werken in 

eigen beheer te voltooien en vroeg de door de aannemer gestorte 

borgsom ten bedrage van 10.000 frank op, om daarmee de nodige 

betalingen te kunnen doen.  

Dat was een eerste tegenslag waarmee de gemeente te kampen 

had. Een tweede tegenslag was de schade aan het huis en het café 

van een buur, hoefsmid Van Gerwen. Een scheidingsmuur van 

zijn woning was op verschillende plaatsen gebarsten en de ramen 

van de voorgevel waren uit de haak geraakt door verzakkingen. 

Jozef Van Gerwen vroeg eerst 240 frank schadevergoeding, maar 

later liep die som op tot 485 frank.  

 

Na al deze tegenslagen kon het gemeentehuis uiteindelijk plechtig 

worden ingehuldigd op 9, 10 en 17 juli 1910. Deze inhuldiging 

ging gepaard met grote feestelijkheden, die beschreven werden in 

verscheidene kranten. Eigenlijk ging het om een dubbel feest, 
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want tegelijk met de opening van het gemeentehuis werd ook het 

50-jarig bestaan van harmonie De Wijngaard gevierd met een 

groots muziekfestival. Hieronder geven we het relaas dat in Het 

Handelsblad van 11 juli 1910 verscheen. 

 

 Te Wijneghem. 

Inhuldiging van het nieuw gemeentehuis. 

 

Wijneghem, de lachende gemeente, was gisteren in feest. Het 

nieuwe gemeentehuis werd ingehuldigd en men vierde tevens het 

50-jarig bestaan der Koninklijke fanfaremaatschappij De Wijn-

gaard. 
 

 
 

De personaliteiten schouwen de stoet. 

 

Daags te voren had de heer burgemeester Hipp. Meeùs aan de 

zeldzame behoeftigen van het dorp – op 4.000 inwoners zijn er 34 
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behoeftige gezinnen – eene ruime uitdeeling van allerlei mond-

voorraad bezorgd, zoodat het gisteren volop kermis is geweest tot 

in de armste gezinnen. M. Meeus is dus wel in den vollen zin des 

woords de vader van die gelukkige gemeente, waar sedert 35 

jaren opcentiemen een onbekend iets zijn; en waar bovendien de 

broederlijkheid onder de bevolking den politieken strijd tot een 

minimum herleidde en burgerlijke en geestelijke overheid steeds 

hand in hand voor aller welzijn streden. 

 

Overal wapperen vlaggen, waren versieringen aangebracht en 

liepen kransen en festoenen van huis tot huis. Om half 5 werd het 

schoone en nieuwe gemeentehuis, in Vlaamschen hergeboortestijl, 

op plechtige wijze ingehuldigd.  

Tusschen de genoodigden, de heeren: Delbeke, minister van open-

bare werken; graaf de Baillet-Latour, gouverneur der provincie; 

Montens, lid der bestendige deputatie; de senateurs Leclef, Cools 

en Van der Molen; volksvertegenwoordigers Paul Segers, Louis 

Franck, Jaak Verheyen; de heeren burgemeesters De Vos, burge-

meester De Preter van Borgerhout, Ullens van Schooten, Armand 

Segers van Mortsel, Van den Bosch van Deurne; Schobbens, 

hoofd van het kabinet van den heer gouverneur; de generaals 

Gobaux, Henri en Willaert; de zeer eerw. H. deken Van den 

Eynde; MM. Corty, voorzitter der Handelskamer; De Winter, 

voorzitter der rechtbank; Jacobs, procureur des konings; Fernand 

en Henry Dykmans; Dierckx, kabinetsoverste van M. Schollaert; 

baron van de Werve, baron de Borrekens enz. 

 

Het was de burgemeester Meeùs die, in het Fransch, het eerst het 

woord nam om regeering en provinciaal bestuur te danken voor 

hunne tusschenkomst in den bouw van het 120.000 fr. gekost 

hebbend gemeentehuis, hetwelk dank aan den bouwmeester De 

Braey een waar monument is. 

Hij drukte de hoop uit dat, Oost-West, thuis best, dit gebouw voor 

al de bewoners steeds aller thuis zou blijven. M.H. Ceulemans, 

gemeenteraadslid sprak natuurlijk in’t Vlaamsch en zegde dat M. 
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Meeùs alleen vergeten had te zeggen, hoe veel hijzelf had 

bijgedragen in de oprichting van dit weelderig gemeentehuis. 

Daarna gingen de overheden van op de pui het voorbijtrekken van 

den stoet van 50 maatschappijen – meest muziekgezelschappen 

die aan het festival deelnamen –  en 11 wagens schouwen. 
 

 
 

Praalwagen 'De landbouw'. 

 

’t Was een stoet, die in eene stad goede figuur zou gemaakt 

hebben, waarin de jubelvierende maatschappij ‘De Wijngaard', 

wier voorzitter de heer August Benoit is, broeder van den groten 

meester Peter Benoit, met een prachtigen wagen de wijngaard-

teelt verbeeldend, optrad; de fanfare der ceramiekfabriek van 

Hemixem stapte fier op naast maatschappijen als de Peter Benoit-

kring, en verder hadden wij schoone wagens der stokerij en 

prachtige gekostumeerde groepen. Na afloop van den stoet uit-

deeling der premies aan de groepen, wagens en maatschappijen, 

in wier naam dankte de heer Jos Bongers, bijgevoegd gemeen-

teraadslid van Antwerpen, voorzitter der Antwerpsche Fanfare. 
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Te 7 uur vereenigde de heer burgemeester ongeveer een 100-tal 

genoodigden aan de feesttafel, in een der aanhankelijkheden van 

zijn hotel. Bij het nagerecht slechts twee heildronken, een van den 

gastheer aan zijne genoodigden, aan overheden, aan de pers, aan 

de samenwerking van burgerlijke en geestelijke overheid – zonder 

den ieverigen gemeentesecretaris M. Van Turnhout te vergeten. In 

aller naam antwoordde de ouderdomsdeken der vergadering, 

volksvertegenwoordiger Delvaux, om te drinken aan M. Hipp. 

Meeùs, ideaal burgemeester, vader van al zijne dorpsgenooten en 

aan Mevr. Meeùs. 

Een prachtig vuurwerk besloot om 10 uur de feestelijkheden, en te 

11 uur kon de stoomtram, die te half tien had moeten vertrekken, 

zich eindelijk door de menschenzee een weg banen naar de stad. 

 

 

 
Bronnen: 

 

C. Evers, L. Spaepen en V. Werrebroeck, Het gemeentehuis van Wijnegem, uitg. 

Heemkring J.Vleminck, 2010  

Het Handelsblad, 66ste jaargang nr. 161 (11 juli 1910) 
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Mededelingen 

 
Voorbije activiteiten 

 

Op 22 oktober 2010 kwam scheikundige, geoloog, natuurgids, 

kunstkenner en restaurateur Etienne Mahieu ons in 't Gasthuis 

vertellen over zijn ervaringen met vervalsingen in de kunst. Aan 

de hand van aanschouwelijke voorbeelden legde hij ons het 

verschil uit tussen een kopie, een pastiche, een werk 'in de aard 

van' en namaak. Er is immers een brede grijze zone tussen echt en 

vals, want speculeren op de naïviteit van kopers is niet hetzelfde 

als vervalsen. De spreker gaf ons enkele eenvoudige tips om te 

vermijden dat we ons door bedriegers in de luren zouden laten 

leggen. Zo leerde hij dat we beter niet te veel vertrouwen op 

certificaten of experten, dat ook signaturen kunnen vervalst zijn, 

dat we goed naar de achterkant van een schilderij moeten kijken, 

dat 85% van de ingelijste grafiek vals is, enz. Hij toonde mooi aan 

dat we met een gewoon vergrootglas al veel kunnen zien en veel 

bedrog kunnen ontmaskeren. Maar de belangrijkste raad die hij 

potentiële kunstkopers meegaf, was misschien wel: koop nooit een 

werk om te investeren, maar omdat je het mooi vindt. De aan-

wezigen zullen deze boeiende les zeker heel hun leven onthouden. 

(ls) 

 

Komende activiteiten 

 

Op 6 januari 2011 neemt de heemkundige kring een oude traditie 

weer op door samen met een paar andere verenigingen het drie-

koningenzingen te organiseren. Zelf komen zingen zit er voor de 

meesten onder ons misschien niet meer in (hoewel?), maar allicht 

kunnen we kinderen of kleinkinderen aansporen om mee te doen. 

Er vallen mooie geldprijzen en versnaperingen mee te verdienen. 

Plaats van het gebeuren is de hal van het nieuwe gemeentehuis, 

waar de zangers hun liedjes kunnen kwelen tussen 15 en 20 uur. 
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De statutaire algemene jaarvergadering van onze vereniging zal 

plaatsvinden in 't Gasthuis op woensdag 16 februari 2011 om 20 

uur. Op de agenda staan zoals gebruikelijk de goedkeuring van de 

rekening en van de begroting, een overzicht van de voorbije en 

komende activiteiten, uitleg over archief, publicaties en tentoon-

stelling, vragen en suggesties van de aanwezigen over de werking 

van de vereniging … Alle leden zijn van harte welkom, maar 

alleen de statutaire leden van de A.V. mogen nog een extra 

uitnodiging verwachten met o.a. het ontwerp van begroting. 

 

Op dinsdag 22 maart 2011 organiseert de heemkundige kring 

samen met Davidsfonds Wijnegem, en nu ook met Davidsfonds 

Wommelgem, de traditionele Nacht van de Geschiedenis. Het 

thema is dit jaar 'Feesten'. Auteur Diane De Keyzer zal ons komen 

onderhouden over haar boek 'De keuken van meesters en meiden'. 

Wie enkele jaren geleden haar lezing over 'Madame est servie' 

heeft meegemaakt, weet dat het ook deze keer een avond zal zijn 

om duimen en vingers van af te likken. En dat mag u gerust een 

beetje letterlijk opvatten, want om in de sfeer te blijven zullen de 

aanwezigen worden getrakteerd op een drankje en een dessertje 

uit grootmoeders tijd. Plaats: theaterzaal van 't Gasthuis. Begin: 

20 u. 30. Deelname: 8 euro voor leden, 10 euro voor niet-leden. 

Inschrijven voor 15 maart bij onze secretaris (zie colofon). Doen! 

 

We blikken ook al vooruit op onze jaarlijkse paastentoonstelling, 

die op 23-24-25 april 2011 te zien zal zijn in 't Gasthuis. Dit jaar 

staat de Stokerij Meeùs in de belangstelling, die een eeuw geleden 

een van de grootste jeneverstokerijen van Europa was en voor 

Wijnegem een belangrijke sociaal-economische betekenis had. De 

tentoonstelling zal worden opgebouwd aan de hand van foto's en 

stukken uit de collectie Giebens, van andere verzamelaars en van 

ons eigen archief. Hebben ook hun medewerking toegezegd: het 

Hasseltse Jenevermuseum, dat nog enkele voorwerpen en docu-

menten uit Wijnegem bewaart, de firma Bal & Louis Meeùs uit 

Wommelgem, die de likeurstokerij Meeùs in 1959 overnam, en het 
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antiekbedrijf Axel Vervoordt, dat de site in de nabije toekomst 

volledig gaat renoveren.  
 

 
 

De fabriek van Meeùs in 1938, gezien vanuit het nog onbebouwde Zevenbunder. 

 

Een prachtig geïllustreerd boek, waarin behalve specialisten ook 

oud-werknemers en buren van de Stokerij aan het woord komen, 

zal als catalogus worden aangeboden. Niet te missen! 

 

Lidgeld 

 

Naar jaarlijkse traditie komen we weer bij u aankloppen met de 

vriendelijke bede uw lidmaatschap te hernieuwen. En geloof het of 

geloof het niet: wéér is er geen opslag, hoewel haast overal de 

tarieven de hoogte in gaan en hoewel we hier en daar horen dat 

10 euro (erelid vanaf 25 euro) echt wel heel goedkoop is. Aarzel 

dus niet en vul nu uw overschrijvingsformulier in, zo verplicht u 

ons niet tot het sturen van een bedelbrief. Met uw bijdrage steunt 

u onze werking, u krijgt bij sommige activiteiten een korting en u 

blijft driemaal per jaar dit tijdschrift ontvangen. We zijn u zeer 

dankbaar voor uw sympathieke en snelle reactie. 

 

Afscheid en welkom 

 

De afgelopen maanden betreurden wij het overlijden van twee van 

onze trouwe leden: Elza Couwberghs, echtgenote van Eduard Van 
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Hoofstadt (Kasteellei) overleed op 16 juli, Emiel Bresseleers, 

echtgenoot van Gusta Roeymans (Voetbalstraat) op 31 oktober. 

Aan beide families onze wat late, maar welgemeende deelneming. 

 

Anderzijds mochten we tussen 1 december 2009 en 1 december 

2010 niet minder dan 22 nieuwe leden opschrijven, van wie een 

drietal vroeger al lid waren geweest. Aan allen van harte welkom 

in onze heemkundige familie. Ons ledenaantal steeg zodoende op 

één jaar tijd met ruim 14 % tot 176, zonder de verenigingen en 

instellingen. We noteerden ook vijf nieuwe ereleden.  

 

Opgepast: reclame! 

 

Reeds enkele jaren geeft het 

Davidsfonds een interessante 

kalender uit, waarop naast tal 

van historische weetjes iedere 

week een of andere markante 

figuur uit ons rijke verleden in 

de kijker wordt gezet. Aan 

deze zogenaamde Roetskalen-

der (met een knipoog naar het 

Engelse woord 'roots') werkt 

ons heemlid Bob Steel mee als 

tekstschrijver-redacteur.  

De editie 2011 wijdt een hele 

bladzijde aan de Wijnegemse 

wielerlegende Kareltje Verbist 

en toont o.a. een foto van het 

boek dat onze kring in 2008 

heeft uitgegeven. Natuurlijk 

was het Paul Van Dael, ook al 

lid, die de informatie bezorgde. Een mooi cadeau voor de feesten! 

Deze kalender, te koop in de Standaard Boekhandel of bij het 

Davidsfonds, kost 12,5 euro (of 14,5 euro via www.roetsinfo.eu). 

http://www.roetsinfo.eu/
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